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Bij de voorkant 
Onze parochianen ontvingen bij de papieren versie 

van deze uitgave een kerstkaart van hun Wijk-

contactpersoon, met een prachtig gedicht over een 

kerst, dat misschien donkerder is dan normaal. 

Maar in het donker, is juist de ster goed te zien! 

De Ster van Bethlehem symboliseert hoop 

en een leidend licht in donkere tijden, zowel 

in de zoektocht naar onszelf als in moeilijke 

levensfasen. De ster vertegenwoordigt 

ook de aanwezigheid van God en de 

mogelijkheid van een nieuwe start of 

transformatie, zoals het overwinnen 

van het ego om Christus energie in 

onszelf te vinden. Wij wensen u 

zalig een kerstfeest. 

De Redactie 

Voorwoord 

Beste Lezer(es), 

Nog niet helemaal bekomen van het politieke 

geweld van de laatste weken begin ik met de 

inleiding en toelichting op de inhoud van Emmaüs 

Informatie voor eind 2025. Het jaar dat straks 

afloopt stond in het teken van de Hoop als thema 

ons aangereikt door zowel Paus Franciscus, die dit 

voorjaar overleed, als zijn opvolger Paus Leo XIV.  

Dat wij iets van die Hoop ook in het Nieuwe Jaar 

met ons meedragen dat wens ik u van harte toe.  

Er is door Marian gezocht naar een uiterlijke 

vormgeving van dit nieuwe nummer dat recht doet 

aan wat wij elkaar vanuit het geloof toewensen 

voor dit nieuwe jaar. Ik hoop dat u daardoor nog 

meer wordt uitgenodigd dit nummer te lezen. 

De pastores zorgen zoals elke uitgave ook nu voor 

een bezinnende bijdrage, waardoor de geboorte 

van de Heer nog meer inhoud aan uw leven kan 

geven. 

Er wordt teruggekeken op de feestelijke wijze 

waarop Debuut haar 45 jarig jubileum vierde. 

De samenwerkende caritasinstellingen van onze 

Westeinder zorgen voor informatie over hun werk 

en hoe we voor elkaar kunnen zorgen en niemand 

vergeten. 

Met Allerzielen hebben we stil gestaan bij hen die 

uit ons midden zijn heengegaan en voor wie dat 

wilden kon het kruisje van de gedachteniswand 

worden meegenomen. Laten we hen die een 

dierbare verloren niet alleen laten. 

Er is informatie vanuit ons eigen Parochieteam, 

waarbij u mogelijk ook hoort hoe onze vrijwilligers 

volop zijn bezig geweest om onze gebouwen goed 

te onderhouden. Zeker met zoveel wind en regen is 

werken op het dak echt een opgave.  

Naar het nieuwe jaar toe kunnen we al denken 

aan voorbereiding van Eerste Communie en 

Vormsel en de Familiedagen kunnen een 

aanknopingspunt zijn ook anderen te 

ontmoeten. 

Namens de redactie wens ik u alle goeds 

toe voor 2026 en bid met en voor u om 

Gods nabijheid in het Nieuwe jaar. 

Tom van Meijgaarden
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 Een Andere Kerst  
Dierbare parochianen, 

Zoals elk jaar bereiden we ons met vreugde voor 

op Kerstmis. Hoewel het ritme van de seizoenen 

zich herhaalt, waardoor we denken dat alle jaren 

hetzelfde zijn, is elk jaar in werkelijkheid totaal 

anders.  

Dit jaar schrijf ik dit door met nieuwe ogen naar 

Kerstmis te kijken: de ogen van Jezus. Want hoewel 

we Zijn geboorte als kind vieren, beleeft Hij vanuit 

de hemel dit Kerstmis, en alle voorbereidingen, 

met ons mee. 

Jezus is bij onze gezinnen, in onze huizen, op ons 

werk, en deelt onze zorgen. Door Zijn kruisdood 

heeft Jezus zich verbonden met ieder mens, dus 

niets van wat ons overkomt is Hem vreemd. Hoe 

kijkt Jezus dan naar ons terwijl we ons 

voorbereiden? 

Vanmorgen (20 november) las ik in het Evangelie 

hoe Jezus huilt bij het zien van Jeruzalem en zegt: 

‘Had je op deze dag maar willen inzien wat tot je 

vrede kan dienen! Want er zullen dagen komen dat 

er geen steen op de andere zal blijven.’ 

Jezus keek vol liefde naar de stad, gesticht door 

Zijn Vader, de stad van God. Maar Hij huilt, omdat 

Hij weet dat ze binnen veertig jaar door het 

Romeinse leger zal worden verwoest. Zo is het ook 

gebeurd.  

Ik dacht na over de tranen van Jezus en voor wie 

Hij huilde. Jezus huilde zeker niet om de stenen. Hij 

huilde omdat de stad, gebouwd door Zijn Vader – 

de mensen, niet de stenen – er niet meer zou zijn. 

De stad waar Jezus om huilt, zijn de gezinnen, de 

kinderen, de ouderen, de gemeenschap, de 

liefdesbanden. Jezus huilt omdat dit alles dreigt te 

verdwijnen. 

 

Vandaag wil ik naar Kerstmis kijken door de ogen, 

en de tranen, van Jezus. Jezus houdt van ons en wil 

dat we een gelukkig leven leiden, elkaar met ware 

liefde liefhebben. Maar op te veel plaatsen in de 

wereld dreigt deze ‘stad van de liefde’ te 

verdwijnen.  

De stad van de liefde is in gevaar waar ze wordt 

aangevallen door oorlogen en bommen, en waar 

kinderen sterven. Maar ze is ook in gevaar in onze 

consumptie-cultuur, waarin levens snel voorbij 

vliegen op het ritme van hectisch werk ... maar 

waar steeds minder huwelijken en kinderen zijn. 

Kerstmis is een familiefeest, maar ware liefde en 

geluk zijn geen vanzelfsprekendheid. Het is iets 

waar we samen aan moeten werken. 

Laten we, naast de tranen van Jezus, ook kijken 

naar de tekenen van hoop. Jezus is opgestaan uit 

de dood. Dit betekent dat Hij de macht heeft om 

gebroken dingen te herstellen, wonden te helen. 

Hij kan de ziekten van de ziel genezen die ons 

verhinderen lief te hebben en die de stad van de 

liefde in gevaar brengen. 

Jezus, wij verwelkomen U in dit Kerstmis van 

2025 en in het komend nieuw jaar 2026. Wij huilen 

niet om de stenen – om materiële zaken – maar we 

huilen omdat we hopen dat de duisternis niet zal 

overwinnen. We huilen ook van vreugde, denkend 

aan Uw liefde voor ons, wetend dat U ons niet 

alleen laat. Dat U opnieuw voor ons wordt 

geboren, weerloos en ontwapenend, als een kind. 

Dank U, Jezus. Kom! 

Fijne Kerst voor iedereen! 

Marco Cavagnaro 
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Euch = Eucharistie    WoCo = Woord en communie  WoGeb = Woord en gebed o.l.v. parochianen 

Brief omtrent Kerst 
Beste parochianen, 

Met de kersttijd in aantocht 

willen wij graag helderheid 

scheppen over de opzet van ons 

kerstrooster. De keuze voor één 

viering per parochie op kerstavond is een bewuste 

beslissing die voortkomt uit zowel inhoudelijke als 

praktische overwegingen. 

Veel mensen koesteren de warmte en de spirituali-

teit van kerstmis. In onze parochies vieren we dit 

met mooie tradities en activiteiten, zoals kerstcon-

certen, kerstspelen en gezellige bijeenkomsten. We 

waarderen de inzet van alle vrijwilligers die deze 

evenementen met zoveel liefde organiseren. Deze 

activiteiten zijn goed en belangrijk, en bieden de 

perfecte gelegenheid om de rijkdom van de kerst-

boodschap op nieuwe, creatieve manieren te delen 

gedurende de hele kerstperiode. 

Toch is de Eucharistieviering van de Kerstnacht de 

bron waaruit alle andere kerstactiviteiten hun 

betekenis krijgen. Als we de verbinding met de 

bron verliezen, wordt al het andere dat we doen 

zinloos, hoe mooi het ook lijkt. Daarom dienen we 

op kerstavond onze aandacht te richten op de Mis, 

de bron van ons geloof. 

 Vieringen in de Regio rond Kerst

Onze kerken waren vroeger vol, maar de realiteit 

van vandaag is anders. Meerdere vieringen op 

kerstavond versnipperen de gemeenschap en 

leiden tot halflege kerken op kerstochtend, wat 

demotiverend is voor iedereen. Door ons te 

concentreren op één viering op kerst-avond willen 

we de gemeenschap bij elkaar brengen om in 

eenheid de geboorte van Christus te vieren. 

Sommigen denken dat we mensen zo wegjagen, 

maar kerstmis is meer dan alleen kerstavond. De 

hele periode tot driekoningen biedt tal van 

mogelijkheden voor mensen om dichter bij de kerk 

te komen. Kerstavond is hét moment voor onze 

gemeenschap om zich te laven aan de bron. Alleen 

dan kunnen we de andere activiteiten in de 

kersttijd met een solide basis ondersteunen. 

Een andere belangrijke reden is het afnemende 

aantal pastores. Eén viering per parochie stelt hen 

in staat om aanwezig te zijn en samen met jullie te 

vieren, wat de eenheid binnen de parochie 

versterkt, en maakt hen zichtbaar en benaderbaar 

voor al die mensen die niet wekelijks in de kerk 

komen. 

Wij hopen dat we samen, met één hart, de 

geboorte van onze Heer mogen vieren. 

 Het pastoresteam: Pastoor Marco,  

Kapelaan Darek, Diaken Jeroen en Catechiste Elly

datum Sint Urbanus 
Nes a/d Amstel 

Emmaüs 
Uithoorn 

St. Jans Geboorte 
De Kwakel 

Sint Jan Geboorte 
Kudelstaart 

Karmel 
Aalsmeer 

Bijzonder- 
heden 

kleur 

zo 14-dec 9:30 uur Euch 11:00 uur Euch 9:30 uur WoCo 
diaken Hoekstra 

11:00 uur WoCo diaken Hoekstra  
Kudelstaart Familiezondag 

3e  zondag  
v/d advent 

Roze 
paars 

zo 21-dec 9:30 uur Euch 11:00 uur Euch 9:30 uur WoCo 
diaken Mascini 

11:00 uur Euch 9:30 uur Euch 4e zondag 
v/d advent 

paars 

wo 24-dec   16:00 Kerstspel 19:00 uur Kerstspel 17:00 uur Kerstspel 19:00 uur  kerstspel kerstspel wit 

    21:00 uur Euch 19:00 uur Euch 19:45 uur  Familieviering 
Woco diaken  Hoekstra  

19:00 uur Euch 
 Familieviering 

21:00 uur Euch Kerstavond   

do 25-dec 11:00 uur Euch in Uithoorn 9:30 uur Euch 11:00 uur WoGeb  9:30 uur Euch 1e kerstdag wit 

vr 26-dec 9:30 uur Euch 
Gezinsviering  

11:00 uur  Euch in Uithoorn thema H. Familie 2e kerstdag 
H. Stefanus 

rood 

zo 28-dec 9:30 uur Euch 11:00 uur Euch 9:30 uur WoCo 
diaken Hoekstra 

11:00 uur WoCo 
diaken Mascini 

9:30 uur WoCo 
diaken Mascini 

H. Familie  wit 

zo 4-jan 9:30 uur Euch 11:00 uur Euch 9:30 uur Euch 11:00 uur Euch 9:30 uur WoCo 
diaken Hoekstra 

Openbaring 
v/d Heer 

wit 

zo 11-jan 11:00 uur Euch in Uithoorn 
Familiezondag 

9:30 uur WoCo 
diaken Hoekstra 

11:00 uur WoGeb 
o.l.v. parochianen 

9:30 uur Euch Doop v/d  
Heer 

wit 

zo 18-jan 9:30 uur WoCo  
diaken Mascini 

11:00 uur Euch 9:30 uur Euch in De Kwakel Familiezondag 9:30 uur Oecumene 2e zondag 
door het jaar 

groen 

zo 25-jan 9:30 uur Euch 11:00 uur Euch 9:30 uur WoCo 
diaken Mascini 

11:00 uur WoCo 
diaken Mascini 

9:30 uur Euch 3e zondag 
door het jaar 

groen 

zo 1-feb 9:30 uur Euch 11:00 uur Euch 9:30 uur Euch 11:00 uur WoGeb  9:30 uur WoGeb  4e zondag groen 

zo 8-feb 9:30 uur Euch in De Kwakel, andere kerken dicht. 11:00 uur Euch Heiloo-bedevaart zie pag. 11 5e zondag groen 

zo 15-feb 9:30 uur WoCo 
diaken Mascini 

11:00 uur Euch 9:30 uur Euch 9:30 uur Euch in Aalsmeer Familieviering 6e zondag 
Door het jaar 

groen 
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Vieringenrooster Emmaüs 

Gebedsviering  

o.l.v.  

parochiaan 

Zaterdagavond 19:00 uur 

Eucharistieviering 

Zondag 11:00 uur met koor of samenzang 

Dinsdagavond 19:00 uur 

Woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen 9:30 uur 

Aanbidding 

van het 

Allerheiligste 

Woensdag 9:00 uur  

   Zondag en donderdag is er na de viering koffie en thee !  

Weekend- en bijzondere vieringen

dag datum tijd bijzonderheden koor kleur evangelielezing 

  13-dec 19:00 uur         

zo 14-dec 11:00 uur 3e zondag van de advent Emmaüskoor paars Mt. 11, 2-11 

za 20-dec 19:00 uur         

zo 21-dec 11:00 uur 4e zondag van de advent samenzang paars Mt. 1, 18-24 

wo 24-dec 16:00 uur Kerstspel (kinderen) OpMaat wit   

wo 24-dec 19:00 uur Nachtmis Emmaüskoor wit   

do 25-dec 11:00 uur eerste kerstdag Debuut wit  Lc. 2, 1-14 

vrij 26-dec 11:00 uur tweede kerstdag samenzang rood   

za 27-dec 19:00 uur         

zo 28-dec 11:00 uur H. Familie samenzang wit Lc.2, 41-52 

wo 31-dec 17:00 uur Oudjaarsdag vesper wit   

do 1-jan 11:00 uur Nieuwjaarsdag samenzang wit   

za 3-jan 19:00 uur         

zo 4-jan 11:00 uur Openbaring van de Heer Emmaüskoor wit Mt.2, 1-12 

za 10-jan 19:00 uur         

zo 11-jan 11:00 uur Familiezondag OpMaat wit Matteüs 3, 13 – 17 

za 17-jan 19:00 uur         

zo 18-jan 11:00 uur 2e zondag door het jaar Emmaüskoor groen Johannes 1, 29 – 34 

za 24-jan 19:00 uur         

zo 25-jan 11:00 uur 3e zondag door het jaar organist groen Matteüs 4, 12 – 23 

za 31-jan 19:00 uur         

zo 1-feb 11:00 uur 4e zondag door het jaar Debuut groen Matteüs 5, 1 - 12a 

za 7-feb 19:00 uur         

zo 8-feb Bedevaart Familiezondag zie pagina 11 OpMaat in Heiloo groen Matteüs 5,13-16 

za 14-feb 19:00 uur         

zo 15-feb 11:00 uur 6e zondag door het jaar samenzang groen Matteüs 5,17-37 

wo 18-feb 19:00 uur Aswoensdag Emmaüskoor paars Matteüs 6, 1 - 6. 16 – 18 

za 21-feb 19:00 uur         

zo 22-feb 11:00 uur 1e zondag veertigdagentijd organist paars Matteüs 4, 1 – 11 

za 28-feb 19:00 uur         

zo 1-mrt 11:00 uur 2e zondag veertigdagentijd Emmaüskoor paars Matteüs 17, 1-9 

za 7-mrt 19:00 uur         

zo 8-mrt 11:00 uur Familiezondag Debuut paars Joh. 4, 5-42 of 4, 5-15. 
19b-26. 39a.40-4 

za 14-mrt 19:00 uur         

zo 15-mrt 11:00 uur 4e zondag veertigdagentijd 
Laetare 

Emmaüskoor paars Joh.9, 1-41  
of 1.6.9. 13-17. 34-38 

za 21-mrt 19:00 uur         

zo 22-mrt 11:00 uur 5e zondag veertigdagentijd samenzang paars Joh. 11, 1-45  
of 3-7. 17. 20-27. 33b-45 

Kerk 

dicht 
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Van het Parochieteam 
Misschien kent u de uitdrukking ‘de derde helft’. 

Het komt uit de sportwereld en dan bedoelen we 

het gezellig samenzijn met je teamleden na afloop 

van de wedstrijd onder het genot van een drankje 

en een hapje. 

Eigenlijk hebben wij in onze kerk ook een ‘derde 

helft’; de eerste helft is de dienst van het Woord; 

de tweede helft is de dienst van de Tafel en de 

derde helft is het koffie/thee drinken in het 

Trefcentrum na afloop van de eucharistieviering. 

Net als bij de sport gaat het ook bij ons om ‘de 

eerste en de tweede helft’. Daarvoor komen we 

naar de kerk. De eucharistie is de basis van ons 

gelovig samenzijn. 

Toch zijn wij blij dat het mogelijk is om na de 

zondagsviering (en donderdagviering) koffie/thee 

te drinken in het Trefcentrum. Het is een 

fantastisch middel om elkaar te ontmoeten en 

onze geloofsgemeenschap te verstevigen.  

Een keer in de maand is er een Familiezondag, 

waarin we met elkaar in gesprek gaan over ons 

geloof. Voor iedereen is er een gespreksgroep te 

vinden. Ik noem de voorbereidingsgroep voor de 

Eerste Heilige Communie en het Vormsel, de 

gespreksgroep voor jongeren en voor volwassenen.  

Als u de Nederlandse taal niet voldoende machtig 

bent is er ook een Engelstalige gespreksgroep. 

Deze formule is zo succesvol dat deze ook in 

andere kerken wordt toegepast. 

Het doel van het koffie/thee drinken in het 

Trefcentrum is elkaar ontmoeten. Belangstelling 

hebben voor elkaar. Gebleken is dat velen van ons 

daar behoefte aan hebben. 

Als lid van het parochieteam van onze kerk is dit 

voor mij ook het moment om informatie uit te 

wisselen met mede parochieteamleden en leden 

van onze werkgroepen. Aan de hand van deze 

informatie kan ik het maandverslag maken dat 

iedere vrijwilliger, het Regiobestuur en vele 

belangstellenden krijgen.  

Ik moet u bekennen dat ik tijdens het koffie/thee-

drinken ook wel eens op zoek ben naar nieuwe 

vrijwilligers. Gebleken is dat de persoonlijke 

benadering de beste manier is. Weest gerust: u 

mag nee zeggen, maar misschien kent u iemand 

die wij zouden kunnen vragen. 

Kerstmis is bij uitstek het feest van samenzijn met 

familie en vrienden. In de kerk vieren wij de 

geboorte van Jezus. Een feest dat wij samen vieren. 

Namens het parochieteam wens ik u een zalig 

kerstfeest en een gezegend 2026. 

Rob Woerdeman 

Koorouder gevraagd 

OpMaat zoekt een koorouder die bij de repetities zorgt voor 

drinken in de pauze en helpt als er iets met een kind aan de 

hand is. Hij/zij is aanwezig tijdens de viering en verzorgt de 

communicatie tussen de ouders, het koor en het Parochieteam. 

Kerstspel 
Het is een heel oud verhaal, maar ook een heel 

mooi verhaal. Het verhaal gaat over engelen en 

herders en schaapjes. Het gaat over een prachtige 

ster in de donkere nacht. De geboorte van Jezus is 

zó bijzonder dat we het nu nog altijd vieren. 

Op woensdag 24 december wordt in de kerk het 

Kerstverhaal verteld voor alle kinderen! Iedereen 

mag komen om te luisteren naar het verhaal en 

meezingen met de liedjes die jeugdkoor OpMaat 

zingt. Kinderen mogen verkleed komen als engel, 

herder of schaapje, maar dat hoeft niet.  

Het Kerstspel begint om 16:00 uur. Voor het 

Kerstspel wordt natuurlijk ook geoefend.  

Op vrijdag 12 en 19 december repeteert OpMaat 

van 18:30 tot 19:30 uur in de kerk. Kinderen die 

het leuk vinden om op de kerstmiddag alle liedjes 

goed mee te kunnen zingen, mogen ook naar deze 

repetities komen! Je bent altijd welkom! 

We kijken uit naar de Kerstmiddag!  

Komen jullie ook? 

Leonie en Bart 
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Helpen met kerstschoonmaak? 
Op zaterdagochtend 13 december willen we weer de kerk een 

schoonmaakbeurt geven voor Kerst. We starten om 9:00 uur en zijn 

tegen de middag weer klaar. U hoeft zich niet op te geven, maar vele 

handen maken licht werk en hoe meer mensen komen helpen hoe 

meer we kunnen doen. Alvast hartelijk dank voor uw komst.  

Marlies van de Lely en Henk Soppe 

Technische Commissie zoekt versterking! 
De commissie heeft zes noodverlichtingen in de 

dagkerk vervangen, de aardekabel in de ketel-

ruimte aangelegd en offerte aangevraagd voor het 

vervangen van de laatste daken van de kerk.  

Er is zand aangebracht onder de verzakte tegels en 

de kapotte lamp in de zondagskerk bij het koor is 

vervangen. Verder zijn de struiken in de binnentuin 

gesnoeid. De commissie heeft dringend behoefte 

aan vrijwilligers, met kennis van gebouwen.  

Voedselbank 

Zoals u de laatste jaren gewend bent staan er  

tot en met zondag 14 december  

manden van de voedselbank in de hal van de kerk, 

waarin u producten kunt deponeren. 

Voor een geldelijke bijdrage of meer informatie 

kunt u terecht op de website: 

www.voedselbankuithoorn.nl  

Een lijst met producten ligt in de hal van de kerk. 

Aktie Kerkbalans 
2025 

De Financiële Commissie 

brengt graag Aktie Kerkbalans 

2025 onder de aandacht bij 

parochianen die hun bijdrage 

nog niet hebben over-

gemaakt. Liefst ontvangen wij 

dit in het boekjaar 2025. 

 

Kerstgroepen-tentoonstelling, sing-in en lezingen in Noorden
In de Sint Martinus kerk in Noorden is Jan van 

Capel sinds jaar en dag bezig met het plaatsen van 

een grote kerststal die hij ieder jaar anders 

probeert in te richten met planten begroeiing enz. 

Hier gaan weken van voorbereiding in zitten.  

Vorig jaar hebben zo’n 1.500 mensen deze 

expositie bezocht. 

Ook dit jaar gaat deze expositie weer plaatsvinden 

in de Sint Martinus kerk aan de  

Simon van Capelweg 62, 2431 AH Noorden.  

Exposanten zijn Richard van Zijl, Fons Stolwijk 

(inwoner van de Hoef) en Anita Lankhuijzen. 

De opening is op zondagmiddag 14 december 2025 

met een kerst sing-in tussen 14:00 en 15:30 uur.  

Anita Lankhuijzen neemt u mee door de 

geschiedenis van de Napolitaanse kerststal. Dit zijn 

vaak hele dorpstaferelen en er is er een te zien 

over een afstand van zo’n 4 meter. 

Op 21 en 28 december wordt er ook door Anita 

een lezing verzorgd bij voldoende belangstelling.  

 

De kerstgroepententoonstelling is dagelijks open 

(m.u.v. oudjaarsdag) van 14 december 2025 tot en 

met 6 januari 2026 van 13:00 tot 16:00 uur. 

Fons Stolwijk 
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Nieuws uit de regio-PCI ‘van Amstel tot Westeinder’ 
De PCI-werkgroepen (Parochiële Caritas Instelling) 

in onze regio zetten zich in voor mensen die het 

moeilijk hebben, dichtbij én ver weg. In dit bericht 

blikken we terug en kijken we vooruit. 

Afscheid 

Met verdriet melden wij het overlijden van Emiel 

Bunck, oud-penningmeester en jarenlang een 

drijvende kracht achter onze samenwerking. 

Dankzij zijn kennis en betrokkenheid staat de regio-

PCI vandaag stevig. Wij zijn hem veel dank 

verschuldigd. 

Bestuur 

Sinds 1 juli 2025 is Henk Soppe (Uithoorn) 

voorzitter, Marloes Snel (De Kwakel) secretaris en 

Henk van Leeuwen (De Kwakel) penningmeester. 

Wil Kraan (Kudelstaart) stopt na twee termijnen. 

Het bestuur zoekt nog een vierde lid om het team 

te versterken. 

Toekomst 

Wat gebeurt er met een PCI-werkgroep als een 

kerk sluit? Het antwoord is duidelijk: de werkgroep 

blijft actief in het dorp. Voor een goed werkend 

bestuur moeten de functies van voorzitter, pen-

ningmeester en secretaris altijd zijn ingevuld; het 

bisdom en de banken stellen dit verplicht. Zo kun-

nen de werkgroepen in de dorpen zich richten op 

hun kerntaak: hulp bieden aan wie dat nodig heeft. 

In februari 2026 organiseren we een regio-

bijeenkomst om met de leden verder te bouwen 

aan een gezamenlijke visie. 

Samenwerking 

Tijdens het jaarlijkse overleg met het  

kerkbestuur delen we beleid en activiteiten.  

We zien dat de vijf parochies steeds meer naar 

elkaar groeien met gezamenlijke vieringen en 

samenwerking met organisaties als Participe en 

Amstelland Anders. Zo krijgt de regionale caritas 

steeds meer vorm. 

Diaconale viering 2025 

Geïnspireerd door Kansfonds is gekozen voor het 

thema ‘Hoop voor elkaar’. Hoop die ons draagt en 

samenbrengt. In oktober en november waren er 

vieringen, voorbereid door een werkgroep onder 

leiding van Jeroen Hoekstra. 

Wat we konden doen 

Sobere maaltijd in De Kwakel: 29 gasten!  

De opbrengst van € 500 is verdubbeld tot € 1.000 

voor Oeganda-project Schoner koken – beter leven. 

Voedselacties 

Inzameling tijdens de 40-dagentijd en extra steun 

voor gezinnen in de zomer en rond de feestdagen. 

Internationale projecten 

Vanaf januari 2026 gezamenlijke inzet voor 

Foodstep (Oeganda) en Kenya Kesho School. 

Zeg het met bloemen 

Regelmatig 100 stelen naar het detentiecentrum 

Schiphol – een klein gebaar met grote waarde. 

Individuele hulp: daar was vraag en antwoord op! 

Meld u aan bij Henk Soppe 

De PCI wil ook de komende jaren hoop en hulp 

blijven bieden, ook als kerken veranderen of 

sluiten. Nieuwe bestuursleden en vrijwilligers zijn 

welkom. Samen blijven we zorgen voor mensen die 

onze steun nodig hebben – dichtbij én ver weg. 

Namens het DB van PCI van Amstel tot Westeinder,  

Wil Kraan en Marloes Snel

Kaarten en postzegels 
Wij doen weer een beroep op u voor het inleveren van kaarten en postzegels. 

Ansichtkaarten, geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten, bij voorkeur mét postzegels 

zijn welkom. Voor postzegels die op een envelop zitten, vragen wij u vriendelijk de 

postzegels ruim van de envelop te knippen of te scheuren (minimaal 1 centimeter) of 

de hele envelop mét postzegel én stempel in te leveren. Ook verzoeken wij u 

dubbele kaarten niet los te knippen. Ze zijn dan namelijk minder waard. 

U kunt alles deponeren in de mand die in de hal van de kerk staat. Deze actie 

gebeurt in samenwerking met de PGU. De verkoop van kaarten en postzegels levert 

onder andere geld op voor onderwijsprojecten in Afrika.  

Hartelijk dank voor uw medewerking.
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Adventsactie - 2025
Het thema van de Adventsactie dit jaar is 

‘Koester een Kind, Bouw mee aan Morgen’. 

Overal ter wereld groeien kinderen op die niet 

de kansen krijgen waar zij recht op hebben. 

Dit is omdat zij ‘anders’ zijn, of dat hun familie 

in de marge van de samenleving leven en elke 

dag moeten strijden om te overleven. In 

samenwerking met lokale partners probeert 

Adventsactie om verbetering in het lot van 

deze kinderen te realiseren. 

Dit jaar vestigt Adventsactie aandacht op 

projecten in drie verschillende landen zijnde: 

Het noorden van Kameroen - Afrika 

(‘ingeklemd’ tussen Nigeria en Tsjaad) 

De bevolking hier is straatarm en er zijn nauwelijks 

voorzieningen voor kinderen met een beperking. 

Deze worden vaak actief buitengesloten van scho-

ling en blijven noodgedwongen thuis. De lokale 

partner van Adventsactie, Stichting Bethlehem, wil 

hun activiteiten hier uitbreiden zoals toegang tot 

speciale basis- en middelbare scholen, medicijnen 

tegen epilepsie, fysiotherapie, revalidatiebehande-

lingen en operaties. Waar nodig, het regelen van 

een prothese of rolstoel voor een kind. De stichting 

Bethlehem (actief sinds 2011) lobbyt ook bij 

gemeenten en schoolautoriteiten voor aandacht 

voor kinderen met een beperking. 

Het noordwesten van Nicaragua - Midden-Amerika 

(departement Chinandega) 

Door gebrek aan water leiden boerenfamilies een 

moeizaam bestaan. Door langdurige droogte, 

levert de landbouw te weinig oogst op en ontstaan 

er voedseltekorten. Eén op de vijf kinderen is 

ondervoed wat resulteert in groeiachterstanden, 

honger en ziektes. De lokale partner van Advents-

actie, ADENOCH, zet zich in voor de ontwikkeling 

van de inwoners van de regio Chinandaga. Het plan 

is nu om voor de inwoners van de gemeenschap 

Los Arados een waterput te slaan met minimaal vijf 

waterpunten, waardoor de inwoners dicht bij huis 

schoon water kunnen halen. Bij de basisscholen 

worden moestuinen 

aangelegd die verse groenten 

produceren voor de 

schoolkantines. Deze zal 

uiteraard de gezondheid en 

schoolprestaties van de 

kinderen ten goede komen. 

 

Het zuidoosten van India (Tamil Nadu) 

In India leven 15 miljoen nomaden. De meesten 

hiervan zijn analfabeet, hebben geen vast werk en 

worden extreem gediscrimineerd. Hun kinderen 

gaan nauwelijks naar school. De lokale partner van 

de Adventsactie TENT, werd opgericht in 2003 door 

een groep van zeven jonge nomaden met het doel 

om de leefomstandigheden van de nomaden te 

verbeteren en in het onderwijs van hun kinderen 

te voorzien. In de afgelopen jaren heeft deze 

organisatie al bijna 3.000 kinderen geholpen. Zij 

willen nu hun activiteiten verder uitbreiden. 

Daarom worden in de omgeving van de stad 

Madurai, twee eenvoudige scholingscentra 

gebouwd. Hier kunnen 200 kinderen uit vier 

dorpen een speciaal onderwijs programma volgen. 

Ook doen zij mee aan buitenschoolse activiteiten 

en krijgen verrijkte voeding. Hiernaast worden 

bijeenkomsten georganiseerd voor ouders om hun 

bewust te maken van het belang van onderwijs en 

de rechten van hun kinderen. Verder worden er 

twee gezondheidskampen georganiseerd voor 200 

kinderen en hun gezinnen. 

Op de dag voor Kerst en op Eerste Kerstdag 

wordt er gecollecteerd  

voor de projecten van de Adventsactie. 

Ook kunt u zelf een bedrag overmaken naar  

rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 

ten name van de Adventsactie. 

 

Uw bijdrage 

wordt zeer op prijs gesteld! 

 

 

M.O.V. Uithoorn  
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 Pelgrims van hoop 
Nederlandse bewerking van  

de hymne voor het Jubeljaar 2025 

Bisschoppenconferenties van Nederland en België 

Oorspronkelijke tekst: Pierangelo Sequeri 

Nederlandse bewerking: Bas Suijkerbuijk 

Muziek: Francesco Meneghello 

Refrein Vlam van liefde, hoop die ons doet leven, 

hoor ons lied, een lofzang uit ons hart. 

Gij, de bron van vred'en eeuwig leven, 

laat ons veilig voortgaan aan uw hand.  

1. Alle landen, volkeren en talen 

die in nacht en duisternis verdwalen, 

zien een licht: uw Woord komt hen bezoeken. 

Wie gebroken is, mag uw Zoon ontmoeten. 

2. Goede God, geduldig, vol erbarmen, 

toon uw trouw aan kleinen en aan armen. 

Bron van hoop, Gij schept een nieuwe aarde. 

Zend uw Adem, God, laat ons niet verharden. 

3. Onze ogen zien de nieuwe morgen. 

Gij komt nader, houdt U niet verborgen, 

zendt ons uit: 'Verkondigt allerwegen: 

Ik ben God-met-u. Ga, ontvang mijn zegen!' 

Heilige deur passeren is niet zomaar een manier 

om een kerk binnen te gaan. Het is een geloofs-

handeling die een overgang symboliseert. Elke 

pelgrim die door een Heilige deur gaat, kan aan de 

woorden uit het evangelie van Johannes denken: 

‘Ik ben de deur; wie door Mij binnenkomt 

zal gered worden’ (Johannes 10:9) 

Romebedevaart 
Bisdom Haarlem-Amsterdam 

van 3 t/m 9 november 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vanwege het Jubeljaar 2025 heb ik als ‘Pelgrim van 

Hoop’ aan de Rome-bedevaart deelgenomen. Wat 

een belevenis! Voor mij waren de hoogtepunten:  

- Viering op 4 november in de Friezenkerk met 

onze bisschop Mgr. Jan Hendriks 

- Algemene audiëntie met paus Leo XIV op het 

Sint Pietersplein met 60.000 medepelgrims van 

de hele wereld 

- Viering in de Sint Paulus-buiten-de-Muren na 

het passeren van de Heilige deur 

- Op de feestdag van H. Willibrord 7 november:  

Viering van barmhartigheid 

- Gebedsweg met de Nederlandse groepen naar 

de Sint Pieterskerk, zingend en biddend, 

waarna we de Heilige deur passeerden 

- Viering in de Sint Pieter met 400 Nederlandse 

pelgrims 

- Zaterdag 8 november: bezoek Sint Jan van 

Lateranen en Santa Maria Maggiore, beide met 

een Heilige deur 

- Viering in Mariakerk Santa Maria in 

Transpontina. Deze werd opgeluisterd door 

een zeer enthousiast koor en groep violisten 

uit Wageningen, waarbij we het Jubellied 2025 

Vlam van liefde geweldig samen konden zingen  

- Tot slot op de laatste dag op ‘t Sint Pietersplein 

het Angelus samen met paus Leo XIV gebeden 

Ik ben zeer dankbaar dat ik erbij mocht zijn. 

Marlies van der Lelij 
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Parochiebedevaart naar Heiloo

Op zondag 8 februari gaan we met de hele 

parochie op bedevaart naar het putje van Heiloo. 

De zusters van Heiloo nodigen jong en oud uit 

voor een heel bijzondere dag in het Heiligdom.  

We gaan op bedevaart! Nu worden we allemaal 

echt Pelgrims van Hoop! Maar wat betekent dat 

eigenlijk? 

Een bedevaart is een reis naar een heilige plaats 

met als doel om God en jezelf te vinden. 

Belangrijke bedevaartsplaatsen zijn bijvoorbeeld 

Rome in Italië, Lourdes in Frankrijk en Santiago de 

Compostella in Spanje. De moslims kennen Mekka 

in Saoedi-Arabië als belangrijkste bedevaartsplaats. 

In ons bisdom hebben we ook een bedevaarts-

plaats: Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo. 

Toen rond het jaar 1400 een man schipbreuk leed 

voor de kust bij Egmond, beloofde hij een kapel 

voor Maria te bouwen als hij gered werd. Want 

Maria zou hem hebben gezegd: 'als ge mij gaat 

eren, zal de wind gaan keren'. Veilig en wel 

thuisgekomen vond hij een Mariabeeldje in een 

akker bij de Runxputte. De schipper nam het 

beeldje mee, maar het verhuisde telkens op 

wonderbaarlijke wijze terug naar de akker. Dit 

werd gezien als een teken dat daar een kapel 

gewijd aan Onze Lieve Vrouw ter Nood moest 

worden gebouwd. Zo geschiedde. De kapel groeide 

in korte tijd uit tot een veel bezocht 

bedevaartsoord. 

PROGRAMMA 

9:45 uur: vertrek 

We verzamelen op het kerkplein in Uithoorn 

(Potgieterplein 2) en vertrekken met de bus naar 

Heiloo (Kapellaan 144, 1851 PE HEILOO). 

11:00 uur: welkom en viering 

We worden met koffie, thee en limonade welkom 

geheten door de zusters. In de Kloosterkapel hou-

den we een gezinsviering. Pastoor Marco en kape-

laan Darek zullen voorgaan in deze Heilige Mis. 

13:00 uur: lunch 

Gezamenlijk eten we een warme maaltijd in de 

refter van het klooster.  

14:00 uur: programma 

We spelen een spel met jong en oud. Aansluitend 

krijgen de kinderen in twee groepen catechese van 

de zusters. Voor de volwassenen is er ook een 

programma en voor de allerkleinsten van de 

parochie organiseren we een crèche. 

15:30 uur: afsluiting 

We sluiten af met een kaarsjesprocessie, waarna 

we weer met de bus vertrekken naar Uithoorn. 

Daar komen we om ongeveer 17:00 uur weer aan. 

Gaan jullie mee? Aanmelden voor de bedevaart 

kan via de website van de parochie of door een 

strookje in te vullen en in te leveren bij Bart van de 

Rotten. Flyers en strookjes liggen klaar in de hal 

van de kerk. Na aanmelding houden we je via 

Whatsapp of de e-mail op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen. De kosten voor de bedevaart 

bedragen 5 euro per persoon. 

Pastoor Marco 

Leonie van Ittersum 

Bart van de Rotten 

 

Afsluiting Heilig Jaar ‘Pelgrims van Hoop’ 
Paus Leo XIV zal op 6 januari 2026 met het sluiten 

van de Heilige Deur van de Sint Pieterskerk dit 

Heilig Jaar voor de Kerk formeel sluiten. 

In ons bisdom wordt dit gevierd op zondag  

28 december om 14:00 uur - Sint Bavokathedraal 

(Leidsevaart 146, 2014 HE  Haarlem). 
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Debuut 45 jaar 
Sing Along  

13 september was 

het zo ver, de Sing 

Along met vele oud 

Debuutleden 

samen in aanloop naar de themaviering ‘Aandacht 

voor elkaar’ in de avond. De Gida-blokken waren 

neergezet en dat gaf direct een gezellige sfeer en 

een mogelijkheid om op de blokken zittend, met 

een lekkere kop thee, herinneringen op te halen. 

Een aantal oud leden waren echt van het eerste 

uur, en hebben bij Debuut/Gida ook waardevolle 

en mooie vriendschappen opgebouwd. Het 

geluksgevoel van toen kwam weer helemaal terug: 

‘Zo herinner ik me die tijd; een plek waar ik me 

verbonden voelde met de mensen om me heen, 

met mezelf, met de wereld. Mijn dankbaarheid is 

groot’, is één van de reacties die in het jubileum-

boekje is geschreven. Er is veel gememoreerd over 

de Gida/Debuut-weekenden, met het heerlijke 

eten, goede soep en leuke activiteiten. Er waren 

ook kinderen van oud-koorleden bij de Sing Along 

die meegezongen hebben, dat was erg leuk. 

Tijdens de dag merkten we dat de inzingers van 

toen ook nu nog gezongen worden en dat favoriete 

liedjes vandaag de dag nog steeds graag worden 

gezongen door de koorleden. Met veel plezier en 

onder leiding van Bart als dirigent en Guus achter 

de vleugel hebben we fijn geoefend voor de viering 

in de avond.  

Sing Along  

Op zaterdag 13 september was 

er een Sing Along in onze parochiekerk omdat 

Debuut ons jongerenkoor, mag ik wel zeggen, hun 

45 jarig bestaan vierde. 

Wat een prachtige repetitie. Onder de bezielende 

leiding van Bart van de Rotten en Guus Samsom 

werd gerepeteerd voor de avondviering, het klonk 

als een heus concert. Met een enthousiasme en 

een inzet dat het een lust was om naar te luisteren. 

Hoe bedoel je … jongeren mijden de kerk? Niets is 

op dat moment minder waar. Muziek verbindt en 

dat is meer dan waar! 

Hartelijk dank voor de mooie middag. 

Een parochiaan

Themaviering 

Na heerlijke soep met broodjes hebben we tijdens 

de viering gezongen. Tijdens de viering hebben we 

Frans Pieck, de pianist / organist een eerbetoon 

gegeven door één van de nummers te zingen met 

een geluidsopname waarop hijzelf piano speelde. 

Dit was voor velen een bijzonder moment. Tijdens 

de viering werden er ook een aantal nummers 

gedirigeerd door Ferdinand Beuse, ook een van 

onze oud-dirigenten. Na afloop hebben we nog 

een aantal verzoeknummers ten gehore gebracht.  

Van zingen krijg je nooit genoeg! 
Velen bleven na de viering in de 

kerk rond de piano om het ene 

na het andere nummer te 

zingen, onder andere Ik was 

klein en ons tuintje was de 

wereld, Go down Moses, The 

Rose, Taizé liederen enz. 
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Themaviering  

Is het aantal kerkgangers op zaterdagavond 

normaliter zeer bescheiden, nu was het different 

cook om met Van Gaal te spreken.  

Er hing een feestsfeer, ontspannen gepraat met die 

en gene, totdat de viering - met als thema: 

‘Aandacht voor elkaar’ - begon.  

Overweldigende muziek met geweldige 

begeleiding van Guus Samsom op de vleugel en 

een groot koor van leden en oud-leden. Het klonk 

geweldig. Zo ook het intermezzo met Ferdinand 

Beuse op de trompet en Guus op de vleugel. Het 

koor onder leiding van Bart van de Rotten en 

Ferdinand Beuse was helemaal op dreef. 

De teksten, voorbeden zo integer, zo over 

nagedacht en breed gedragen door diverse leden 

van het koor, kortom een prachtige inspirerende 

viering. Je zou haast wensen dat er ieder jaar een 

lustrum was! 

Om Frans Pieck te gedenken is zijn opgenomen 

muzikale begeleiding gebruikt om Hear o Lord te 

zingen. Dat kwam wel even binnen! Zeker daar 

ondergetekende Frans zeer goed gekend heeft. 

Dank, heel veel dank, voor deze mooie intense 

viering. 

Een parochiaan 

Feest 

Het was een super gezellig feest in ‘t Trefcentrum. 

Er was muziek, er werd gedanst door jong en oud 

en veel bijgekletst met elkaar. Het was een gezel-

lige avond waar we met plezier op terugkijken.  

Taizé-viering 
Op woensdag 17 september was de Taizé-viering 

met het thema ‘Aandacht voor de schepping’. 

Verschillende voorwerpen die de schepping 

verbeeldden waren in de dagkerk neergezet. Aan 

de hand van inspirerende teksten en door het 

zingen van Taizé liederen werden we aangezet tot 

nadenken over onze wens voor de schepping. Die 

schreven we op, en gaven het aan elkaar door. 

Wensen voor de schepping: ‘Ik wens dat mensen 

stil kunnen staan bij wat ze echt gelukkig maakt, en 

beseffen hoe geweldig dit kan zijn als wij dat 

allemaal naast elkaar kunnen zijn’. ‘Kijk naar elkaar 

om, met aandacht voor elkaar en de aarde. Wees 

lief en heb lief!’. 

Eucharistieviering 

Zondag een week later sloten we de lustrumweek 

af met een viering, nu met alleen ons huidige koor, 

aangevuld met een paar gastzangers die het leuk 

vonden om mee te zingen en Ton ten Holder op 

zijn gitaar. Er was door verschillende koorleden 

gezorgd voor lekkere taart en koekjes bij de koffie. 

Hier werd enorm van genoten.  

Theeconcert 

Als slotstuk van het jubileum is een oude traditie 

nieuw leven ingeblazen. Die middag verzorgde 

Debuut een theeconcert. Hierbij lieten koorleden 

en oud koorleden hun (muzikale) kunsten horen en 

zien. Dit was een erg inspirerende en leuke middag 

met Daniëlle en Luuk als presentatoren. Er was een 

mooie mix van optredens met zang, gitaarmuziek, 

pianomuziek, blokfluit, gedichten en acts. Zoals 

een act met plastic bekertjes. De vrouwen en man-

nen van Debuut zongen ieder hun eigen lied. Na 

afloop was er natuurlijk thee met taart en koekjes.  

We zijn dankbaar voor de belangstelling van de 

parochianen en voor degenen die ons geholpen 

hebben om dit feest mogelijk te maken. 

Angela Scholte 
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Kerst met Debuut 

We gaan samen  

met het koor zoNu&dan  

een kerstsing Along zingen 

Zie uitnodiging hiernaast. 

We zingen dit jaar de 

kerstviering  

op eerste kerstdag  

met ons projectkoor. 
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We hebben er veel zin in. 

Komt allen tezamen. 

Angela Scholte 

Jubilea bij het Emmaüskoor 
Op 23 november, het feest van de patroonheilige van de koren Sint 

Caecilia (officieel 22 november), werd aandacht besteed aan het feit 

dat twee koorleden een jubileum mochten vieren: Cis van Eijk 40 jaar 

en Mary van Teeffelen 25 jaar koorlid.  

Tijdens de Eucharistieviering werd hen door pastoor Marco de 

versierselen opgespeld, behorend bij dit jubileum en de prachtige 

oorkondes uitgereikt, natuurlijk vergezeld door een feestelijk boeket. 

Na afloop van de viering werden in het Trefcentrum onder het genot 

van een drankje, de jubilarissen door de andere koorleden en familie 

gefeliciteerd. En natuurlijk was er ook een feestlied ter ere van de 

jubilarissen.  

Helaas verliest het koor door ouderdom koorleden, maar aan de 

andere kant is het verheugend te zien dat koorleden heel trouw zijn, 

getuige het aantal jubilea dat we reeds mochten vieren. 

Voorzitter Emmaüskoor 

Dirigent en nachtmis 
Er is mogelijk een dirigent voor het 

Emmaüskoor beschikbaar vanaf 

februari. Tot die tijd leidt Peter 

Huijmans het koor. Voor de kerstnacht 

is een organist gevonden. Dan kan 

Peter zich geheel concentreren op het 

dirigeren. 

Het Emmaüskoor zingt de nachtmis om 

19:00 uur. Hiervoor is een mis van 

Charles Gounod ingestudeerd met 

enkele gastzangers. 
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Feestlied Cis en Mary  

Tekst:  Annette Blommestijn  

en Aat Gouwerok 

Melodie: Lied aan het Licht 

Mary en Cis zijn jubilaris 

Veertig en vijfentwintigjaar 

Om dat de dag nu eind’lijk daar is 

Vieren wij dat nu met elkaar 

Op deze dag nog geen echt koorfeest 

We missen Ton nog veel te zeer 

Maar we zijn blij met Cis en Mary 

Zij steunen ons toch telkens weer 

Zij zijn voor ons een vaste waarde 

Altijd een steun en toeverlaat 

Beiden de liefste Alt op aarde 

Vrolijke geest en jong gelaat 

Zie ze nou zingen met hun beiden 

Het jeugdig elan spat er van af 

Het zijn nog net twee jonge meiden 

Dat doet 

het koor, 

ja ik sta 

paf 

Zingen is 

goed voor 

geest en 

lichaam 

En is wat mensen ook verbindt 

Lied en gebed gaan heel goed te saam 

Dat alle treurnis overwint 

Meerstemmig koor om bij te horen 

Dus kom er bij en sluit je aan 

Dan gaat jouw stem zo niet verloren 

En blijft ons koor nog lang bestaan 

Graag zien wij u bij  

de nachtmis om 19:00 uur 

En natuurlijk bent u altijd welkom om 

ons koor te komen versterken! 

Naar de hoogten 
Beste parochianen,  

wat volgt is de herziene tekst van de preek die ik op 

zondag 7 september tijdens de openluchtviering 

heb uitgesproken. Door het in de parochiebladen te 

laten verschijnen, hoop ik deze boodschap aan alle 

andere parochianen - die op die zondag niet 

aanwezig waren - te laten toekomen.  

Afgelopen zomer was ik met 150 Nederlandse 

jongeren op de Wereldjongerendagen in Rome. 

Het was een indrukwekkende ervaring: anderhalf 

miljoen jonge mensen van over de hele wereld, 

allemaal samengekomen om te luisteren naar paus 

Leo.  

De paus sprak prachtige woorden: ‘Als je gekweld 

en angstig bent ... betekent dat niet dat je ziek 

bent, maar dat je lééft!’ In onze maatschappij zien 

we angst, onzekerheid en paniekaanvallen vaak 

alleen als een probleem dat opgelost moet 

worden. We zeggen dan al snel: ‘Je bent ziek, je 

hebt problemen, doe het eens rustig aan.’  

Natuurlijk moet men goed voor zichzelf zorgen ... 

Maar hiermee bedoelde paus Leo dat als de 

jongeren onrustig zijn, dat een teken kan zijn van 

een verlangen naar leven! Het betekent dat het 

leven dat zij nu hebben te klein is, en dat zij 

hunkeren naar iets groters. Dat 'iets groters' is 

Jezus Christus. Jezus is de droom van iedere 

jongere, omdat Hij als enige een vrij, groots leven 

kan bieden, met een horizon die geen grenzen 

kent. 

De geschiedenis van de kerk is het verhaal van 

jonge mensen die kozen om de kleine dingen in 

hun leven - hun familiebedrijf, hun vriendenkring, 

het plezier van het hier en nu - voor iets groters 

achter te laten. De boodschap van de paus nodigde 

de jongeren uit om groot te durven dromen.  

Op zondag 7 september heeft de paus Pier Giorgio 

Frassati heilig verklaard, en tot patroonheilige van 

de jeugd benoemd. Pier Giorgio groeide op in een 

zeer rijke familie in Turijn in de eerste jaren van de 

twintigste eeuw; zijn vader bezat de (toenmalige) 

grootste krant van Italië, La Stampa.  

Als opvolger werd Pier Giorgio geacht de teugels 

van het familiebedrijf over te nemen, een goede 

opleiding te volgen en een weloverwogen huwelijk 

aan te gaan. Hij moest de verwachtingen van zijn 

ouders en de maatschappij waarmaken.  

Maar Giorgio voelde dat Christus hem riep. In het 

geheim bezocht hij de armsten van de stad. Hij trok 

de gevaarlijkste buurten in en gaf al zijn geld uit 

aan medicijnen en voedsel voor de behoeftigen. 

Niemand wist hiervan. Pas op de dag van zijn 

begrafenis zagen zijn ouders tot hun grote 
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verbazing dat de kerk vol was met arme mensen 

die om hem rouwden. 

Op 24-jarige leeftijd werd Pier Giorgio ziek en stierf 

hij binnen een week aan een zeer snelle, ernstige 

vorm van polio, die hij waarschijnlijk tijdens zijn 

bezoeken aan de armen had opgelopen. In de 

eerste dagen van zijn ziekte, toen zijn familie de 

ernst van de situatie nog niet besefte, stierf zijn 

grootmoeder. De familie was zo druk met de 

begrafenis van de grootmoeder, dat de ziekte van 

hun zoon niet veel aandacht kreeg. Met de 

immense spirituele kracht die hem kenmerkte, 

droeg hij het kruis van zijn ziekte met grote 

standvastigheid. Hij hield van bergklimmen met 

zijn vrienden en zijn motto was ‘Naar de hoogten’. 

Het vertegenwoordigt Frassati's constante streven 

naar geestelijke groei en verheffing, naar een leven 

dat gericht is op God en deugden, en een leven van 

liefde en dienstbaarheid. Met hetzelfde streven 

heeft hij ook zijn ziekte en dood beleefd.  

Pier Giorgio Frassati had voor Jezus gekozen, en in 

een onopvallende manier zijn leven aan Hem 

toegewijd. Pier Giorgio leert ons dat wij vrij zijn. 

We hoeven niet te leven als schuldenaars die de 

verwachtingen van de anderen moeten inlossen. 

We zijn geroepen tot een hogere bestemming: de 

grenzeloze liefde die alleen Christus ons kan geven. 

Dit is de kern van het evangelie. Dit is waarnaar die 

anderhalf miljoen jongeren in Rome zochten. Dit is 

waar het hart van elke jongere stiekem naar op 

zoek is. 

We staan aan het begin van een nieuw pastoraal 

jaar in onze parochie. Laten we de voorspraak 

van Pier Giorgio Frassati vragen, en laten we 

ons de woorden van paus Leo aan de jongeren 

herinne-ren: ’jullie zijn niet ziek, jullie leven’! De 

echte 'kuur' die we nodig hebben, is dat Jezus 

ons hart aanraakt en het laat verlangen naar 

grote dingen. 

Marco Cavagnaro 

Allerzielen viering 2 
november 

Het was een lange maar zeer mooie 

gedachtenis- viering. Door veel parochianen 

bijgewoond. Na een bijzondere preek van 

Pastoor Marco - dat we er zeker van moeten 

zijn dat de overledenen op welke manier dan 

ook bij ons zullen zijn - werden familieleden 

van genoemde overledenen opgeroepen naar 

voren te komen. Daar ontving men het 

gedachtenis-kruisje en een witte roos, weer prima 

verzorgd door Ella Bosman. Je kon een kaarsje 

aansteken en zo je eigen gedachten aan je dierbare 

creëren.  

Op het koor werd speciaal voor de overleden 

dirigent Ton Bakker - die wij node missen - en de 

overleden koorleden een kaars aangestoken, zodat 

ieder op zijn eigen wijze aan hen kon terugdenken. 

Ton, ik mag zeggen we hebben allen - onder de  

bezielende leiding van Peter - ons best gedaan. 

Tot slot werd er door Ria van der Werff een 

prachtig gedicht voorgelezen van Kris Gelaude dat 

qua tekst geweldig aansloot op de preek van de 

pastoor. Na afloop een mooi samenzijn hetgeen 

alles compleet maakte. 

Dank aan de dames van de koffiegroep. Daar wordt 

toch altijd maar een beroep op gedaan. Evenals 

een dank je wel aan koster Tom, die bijna alleen 

het werk achter de schermen droeg. 

Ik denk dat we mogen terugkijken op een 

troostrijke dag. 

Een koorlid 
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Waar zal je zijn? 

Waar zal je zijn? 

In het geheim van de sterren  

waar we samen naar kijken 

of misschien in het lied van de wind? 

En als het lente wordt 

in die zeldzame tint, teer en kortstondig 

bloeiend als de kerselaar. 

Waar zal je zijn, 

als ik zwijgzaam van verdriet, 

opnieuw je voetstappen hoor 

en hoe je zachtjes de deur sluit zoals gewoonlijk? 

En toch, wij vinden je niet. 

Misschien heb je ergens iets achtergelaten, 

een briefje, zomaar in een la, 

met een voorzichtig bericht. 

Dat je er straks wel zal zijn, 

omringend op jouw manier, 

maar onaantastbaar voor ziekte en pijn. 

We zullen je, net als voorheen, 

bij je naam blijven noemen. 

Alleen wat zachter,  

hoewel stilte zelden zo hard valt. 

De dingen staan roerloos 

en jouw plaats aan tafel was nimmer zo leeg. 

Maar knipoog  

of leg even je hand op mijn schouder, 

wanneer je een ogenblik aan mijn zij loopt. 

Want dood kan je niet blijven. 

Daarvoor had je te innig lief. 

©Kris Gelaude 

 

 

 

 

 

 

Familieberichten 

Datum Overleden Leeftijd  

9 oktober Geertruida Hogervorst 78 jaar 

16 november Wilhelmus Hendrikus 
Gerardus Steur (Wim) 
Uitvaart vanuit onze Parochie 

89 jaar 
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Maak je eigen 
kerststal 

Een voorbeeld zie je op 

de foto: rechterpagina. 

De patronen links zijn 

in mini-formaat.  

Een grotere en meer uitgebreide 

‘bouwplaat’ kun je ophalen in de 

kinderhoek in de hal van de kerk.  

Gebruiksaanwijzing 

Zoek een (schoenen)doos die je als stal 

kunt gebruiken. Beplak deze feestelijk 

aan de buitenkant. Knip de 

patronen uit. Trek ze om (één 

of meer keer). En knip ze uit: 

Kerstfiguren op stevig papier: 

Jezus en engel. Schapen en 

lammen zo veel je wilt. Basis-

patroon (anderen figuren): 6x. 

Attributen op gekleurd papier 

om op te plakken:  

Deur en luiken. Haardracht en 

hoofddeksels. Schaaps- en 

lamsvacht. Gezicht, armen, 

mouwen en ‘voorpas’ voor de 

engel. 

We zijn benieuwd hoe mooi 

jouw kerststal wordt.  

Stuur als je klaar bent een foto 

naar  

familie@emmaus-uithoorn.nl 
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Familiezondagen 2026 
11 januari 

8 februari Heiloo zie pag. 11 

8 maart 

29 maart Palmzondag 

 

Maak je eigen Kerststal.

 

 

3 april kinderkruisweg 

31 mei Communieviering 

 

 

 

 

6 juni Vormselviering (zaterdag) 

in juni gezellige afsluiting van het jaar 

(datum in de volgende uitgave) 

Zie tekst linker-pagina.

Colofon 
Parochieblad Emmaüs Informatie 
Eerstvolgende nr. 98 verschijnt 16 maart 2026 
Kopij inleveren voor 16 februari 2026  
E-mailadres  redactie@emmaus-uithoorn.nl 
Verschijnt 4x per jaar 
Oplage   1.000 exemplaren 
Abonnement gratis voor leden van de parochie 
Drukwerk AiMedia, Uithoorn  

Weekblad Parochienieuws 
Op papier in de hal van de kerk 
Digitaal  gratis abonneren via de website  

Ledenadministratie van de parochie 
Doorgeven wijziging adres/samenstelling gezin 
  opname ziekenhuis of verpleeghuis 
  in- of uitschrijven parochie etc. 
Invulformulier via website of secretariaat 
E-mail ledenadministratie@emmaus-uithoorn.nl 

Uitgave van  R.K. Parochie Emmaüs 
Adres  Potgieterplein 4, 1422 BB Uithoorn 
Website  www.emmaus-uithoorn.nl 
E-mailadres secretariaat@emmaus-uithoorn.nl 
Secretariaat Vrijdag, 9:00 - 12:00 uur 
Telefoon 06 81 29 33 77 

Noodnummer overlijden, ziekenzegen, e.d. 
dagelijks 9:00 tot 22:00 uur 
06 53 83 04 14 

Pastorale zorg terugbelverzoek via secretariaat 
of via voorganger na zondagviering 

E-mailadres pastores@emmaus-uithoorn.nl 

Misintenties via secretariaat uw voorbede 
voor viering in het weekend 
uiterlijk woensdag doorgeven 

Bankrekening NL42 RABO 0363 5035 01 
Kerkbijdragen NL44 RABO 0363 5507 04

11:00 uur Familieviering met OpMaat 

12:00 uur Gezamenlijke lunch in het Trefcentrum 

12:45 uur Gesprekken / catechese per (leeftijds)groep 

14:00 uur Afsluiting 
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Horizontaal 
 

Verticaal 

   

3 Dieren in de stal op de vorige bladzijde. 
 

1 Ander woord voor kribbe. 

5 Wie zingen over de geboorte van Jezus? 
 

2 Naam van de keizer van Rome en de achtste 
maand? 

6 Woonplaats van Jozef en Maria (Luc. 2:4) 
 

3 Een ... wijst de wijzen de weg. 

10 Beroep van Jozef (Mat. 13:55) 
 

4 Wie horen als eerste dat Jezus is geboren? 

13 Hoe heet de koning bij wie de wijzen in 
Jeruzalem op bezoek gaan? (Mat. 2:1) 

 
7 De wijzen ... het kindje Jezus  

(knielen neer en eren). 

14 Jozef en Maria reizen naar Bethlehem de stad 
van ... (Luc. 2:4) 

 
8 Hoe wordt Jezus ook wel genoemd? (Luc.2:11 

en Mat. 2:4) 

15 Voor Jozef en Maria was er geen plaats in de ... 
(ander woord voor hotel) 

 
9 Op welke dieren reizen de wijzen? 

16 Hoe heet de vader van Johannes de Doper? 
(Luc. 1:59) 

 
11 Wie schreef het verhaal over de geboorte van 

Jezus in de Bijbel?    
12 Naam van de moeder van Jezus. 

     

     

     

     

     

     

     

 www.bijbelidee.nl/digipuzzels    

 


