
 
 

R.K. Parochie Emmaüs 

Potgieterplein 4 

1422 BB  Uithoorn 

M 06 81 29 33 77 

E secretariaat@emmaus-uithoorn.nl 
 

EMMAÜS-PAROCHIE-NIEUWS Rekeningnummers 
NL44 RABO 0363 5507 04 
NL42 RABO 0363 5035 01 

t.n.v. RK Parochie Emmaüs, Uithoorn 
Rabobank kerkbijdragen 
Rabobank overige bijdragen 

18e jaargang nr. 15 

7 t/m 14 april 2024                                                                                                                                                                                                                                                         

Vieringen in de Emmaüsparochie B: De Burght   H: Het Hoge Heem 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 7 april 

B:    11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Debuut 
Misintenties: Willemien van Riet, Theodorus Verhaar, Cornelia Verhaar-Keizer, 
Coby Donkervoort-Verhaar, Sien Busker-van Vliet, Han Samsom, Wij willen bidden voor de 
vervolgde Christenen wereldwijd en voor hun vervolgers. 

  

Dinsdag 9 april 

B:    19.00 uur Eucharistieviering 

  

Woensdag 10 april 

B:      9.00 uur Uitstelling Heilig Sacrament 

B:      9.30 uur Eucharistieviering 

  

Donderdag 11 april 

B:      9.30 uur Eucharistieviering 

H:    19.00 uur  Weeksluiting: voorganger: Ds. L. van Zanden 

  

Vrijdag 12 april 

B:      9.30 uur Eucharistieviering 

  

Zaterdag 13 april 

B:    19.00 uur Viering van Woord en Gebed 

  

Zondag 14 april, gezinsviering, gezinsdag 

B:    11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. OpMaat 
Misintenties: Elaine Mary Eeuwens-Dolan, Wij willen bidden voor de vervolgde Christenen 
wereldwijd en voor hun vervolgers. 

  

Gebedstijd 
        15.00 uur 

Thuis bidden voor de grote noden in de wereld. 

 
 

Pastoraal centrum en secretariaat  

Telefoon 
dinsdag en vrijdag 

06 81 29 33 77 
09.00 tot 12.00 uur 

 
Buiten deze uren in 
noodsituaties en in het weekend 

 
06 53 83 04 14 
tot 22.00 uur 
 
 



ONLANGS OVERLEDEN PAROCHIANEN 
Wij vragen in het bijzonder uw gebed voor de onlangs overleden parochianen: Ton Braun, Nel Nieuwendijk-
van den Hoek, Rien Heinsbroek, Antonius Nieuwenhuizen. 
Wij vragen in het bijzonder uw gebed voor Johannes van der Zande, overleden op 23 maart op 76-jarige 
leeftijd en voor Johanna Brok-Jansen, overleden op 27 maart op 89-jarige leeftijd. De uitvaarten hebben 
elders plaatsgevonden. 
 
SACRAMENT VAN HET DOOPSEL 
Wij vragen uw gebed voor Pfarrel Boobe, die woensdag 17 april het Sacrament van het Doopsel zal 
ontvangen. Wij wensen hem en zijn ouders een mooie viering toe. 
Wij vragen uw gebed voor Blanka Winiarska, die zaterdag 6 april het Sacrament van het Doopsel heeft 
ontvangen. Namens de parochiegemeenschap feliciteren wij de dopeling en haar ouders en heten Blanka van 
harte welkom in ons midden. 
 
AMNESTY INTERNATIONAL 
Marfa Rabkova is een Wit-Russische mensenrechtenverdediger en coördinator van het netwerk van 
vrijwilligers van de prominente mensenrechten-ngo Viasna. Ze werd op 17 september 2020 opgepakt als 
vergelding voor het blootleggen van de brutaliteit van de Wit-Russische wetshandhavers tegen vreedzame 
demonstranten na de omstreden presidentsverkiezingen op 9 augustus 2020. In de maanden die volgden 
werden nog eens zes leden van de mensenrechtengroep gearresteerd Op 28 februari 2023 kreeg ze 14 jaar 
en 9 maanden gevangenisstraf opgelegd. 
Schrijf vóór 1 mei 2024 naar de minister van Buitenlandse Zaken in Belarus waarin u vraagt om de 
onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Marfa Rabkova.  

 
BIJBELLEESGROEP 
Zondag 14 april, al weer de 3de zondag van Pasen. Lucas schrijft zo’n 50 jaar na Jezus’ Verrijzenis over Zijn 
verschijning aan Zijn leerlingen. Voor Zijn Hemelvaart zal Jezus op meerdere momenten zich aan hen 
vertonen. Donderdag 11 april buigt de Bijbelleesgroep zich over de betekenis van deze verschijningen. Om 
10.45 uur in de vergaderkamer van de pastorie. Kom je ook? Het is op één na de laatste maal van dit 
werkjaar.  

 
CONTACTGEGEVENS VAN ONZE REGIOPAROCHIES 

Parochie Vieringen Contact Telefoon 

O.L.V. van de Berg 
Karmel, Aalsmeer 

zondag 9.30 uur www.karmelparochie.nl 
karmelkerk@planet.nl 

0297 - 34 12 31 

St. Jan Geboorte 
Kudelstaart 

zondag 11.00 uur www.rkkerkkudelstaart.nl 
stjangeboortesecretariaat@live.nl 

0297 - 32 47 35 

St. Jans Geboorte 
De Kwakel 

zondag 9.30 uur https://rkparochiedekwakel.nl 
stjansgeboorte@hetnet.nl 

0297 - 56 12 03 

H. Urbanus 
Nes aan de Amstel 

zat.19.00 uur Woord en Gebed 
zondag 9.30 uur 

www.urbanusparochienes.nl 
urbanusparochienes@gmail.com 

0297 - 58 22 32 

R.K. Parochie 
Emmaüs Uithoorn 

zat.19.00 uur Woord en Gebed 
zon.11.00 uur Eucharistiev. 

www.emmaus-uithoorn.nl 
secretariaat@emmaus-uithoorn.nl 

06 81 29 33 77 

 
GESPREK MET EEN LID VAN HET PASTORAAL TEAM 
Indien u met een lid van het pastoraal team wilt spreken, kan dit zoals hieronder aangegeven: 
Pastoor Marco Cavagnaro:             T: 0297 - 56 46 38  of per email: pastores@emmaus-uithoorn.nl 
Kapelaan Darek Karwowski:          T: 0297 - 56 46 38  of per email: pastores@emmaus-uithoorn.nl 
Catechiste Elly van Rooden:      T: 0252 - 51 75 92  of per email: pmmvanrooden@hetnet.nl  
Diaken Jeroen Hoekstra:                T: 06 41 22 50 63   of per email: diakenjeroen@kpnmail.nl 
 
Buiten de openingstijden van het secretariaat en in het weekend kunt u in verband met een overlijden 
en een verzoek om ziekenzalving van 9.00 tot 22.00 uur contact opnemen met de 
Bereikbaarheidsdienst, tel.: 06 53 83 04 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pmmvanrooden@hetnet.nl


FILMAVOND: “WALK WITH ME” OVER MINDFULNESS 
Dinsdag 9 april, 20.00u in de Schutse o.l.v. Diaken Jeroen Hoekstra  
Mindfulness is helemaal in. Je komt de term overal tegen: in bladen, op 
radio en televisie en zelfs in de zorg. Maar wat is het eigenlijk? De definitie 
luidt: ‘Mindfulness is het bewust aandacht geven aan het huidige moment, 
zonder hierover te oordelen.’ De fundamenten van Mindfulness komen uit 
het boeddhisme, maar de huidige praktijk heeft weinig meer van doen met 
de leer van de Boeddha. Mindfulness is ontwikkeld door de Amerikaanse 
arts Jon Kabat-Zinn die de methode gebruikt om uitbehandelde patiënten 
maximaal kwaliteit van leven te geven en te leren omgaan met hun pijn en 
zorgen en verdriet. Inmiddels in mindfulness een wetenschappelijk 
bewezen methode die zowel fysieke als mentale gezondheidsvoordelen 
heeft.  
 
In Europa is de onlangs overleden Thich Nhat Hanh groot pleitbezorger 
van mindfulness. Hij staat centraal in de documentaire ‘Walk With Me.’ 
Gevlucht voor de Vietnamoorlog vond Thich in Frankrijk een nieuw thuis. 
Als spiritueel leider stichtte hij in Plum Village, een leefgemeenschap in het 
prachtige Zuid-Frankrijk. Daar heeft hij mindfulness tot een wereldwijd 
fenomeen doen uitgroeien.  
 
‘Walk With Me’ biedt een nooit eerder vertoonde blik op de Plum Village-gemeenschap. Drie jaar lang werden 
de bewoners van Plum Village gefilmd en kijken wij met hen mee. Hoe brengen zij mindfulness in de praktijk in 
een soms vijandige wereld. Treed binnen in een wereld van bewustwording. De documentaire ‘Walk With Me’ 
is een boeiende cinematografische reis in de wereld van mindfulness uit 2017.  
 
De film is ook een mooie introductie voor de bijeenkomst op 16 april als dominee Joep Dubbink en diaken 
Jeroen Hoekstra met u in gesprek gaan over het omgaan met andere religies. U bent voor beide avonden van 
harte welkom. Het is geen bezwaar om slechts één van de avonden bij te wonen. 
 
Diaken Jeroen Hoekstra 
 
 
 
 
 
Gesprek over onze relaties met andere geloven 
Dinsdag 16 april om 20.00 uur in de Schutse 
 
We zijn ons er al lange tijd van bewust dat we leven in een wereld met een grote variëteit aan geloofsvormen, en 
vooral buiten Europa hebben christenen daar altijd mee geleefd. Toch hebben het christelijk geloof waartoe wij 
behoren, en de joodse godsdienst die daarvan de belangrijkste wortel vormt, een duidelijke claim: ‘Onze’ God, de 
God van Israël en de Vader van Jezus Christus, die is het, die is de enige. De anderen g/Goden ‘bestaan niet’, of 
zijn niet het vereren waard. 
Hoe verhouden die dingen zich tot elkaar? Christenen staan in de geschiedenis niet bekend als al te tolerant 
tegenover andersdenkenden, daarvan zijn schrijnende voorbeelden. Daar is gelukkig veel in veranderd. Christen-
zijn betekent allang niet meer dat je neerkijkt op andere godsdiensten en die als afgodendienst of bedrog 
beschouwt. Maar kun je dat ook met een goed geweten doen, en hoe plaats je dan die ‘anders-gelovigen’ en jezelf 
tegenover hen? 
Zijn er meer waarheden? En hoe zit het dan met die exclusieve Bijbelse teksten? Over die 
vragen willen we ons buigen onder leiding van RK diaken Jeroen Hoekstra en ds. Joep 
Dubbink. 
 


