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Tweede statie: Jezus neemt het kruis op zijn schouders.  

Toen de soldaten hem bespot hadden,  
trokken ze Hem de mantel uit  

en deden Hem zijn eigen kleren weer aan. 
En ze leidden Hem weg om Hem te kruisigen. 

Als straatvuil werd Hij behandeld,  
gekleineerd en bespot. 

Ze speelden een spel met Hem. 
Dit was geen mens meer in hun ogen. 

Hij werd een rechteloze en kreeg een kruis te dragen.  
Zo was Hij solidair met allen die een kruis te dragen hebben. 

Voorwoord 
Beste lezer,  

De afgelopen weken heb ik vanaf mijn flat kunnen 

zien hoe vergankelijk dingen soms zijn. Zowel de 

garage van Connexxion, als de garage van Van 

Bunningen, omgebouwd tot Aldi, vielen onder de 

slopershamer. Er komen woningen en een nieuwe 

Super voor in de plaats. Wat dichterbij ook voor u 

lezers, is de sloop/vernieuwing van de keuken in 

het Trefcentrum van de kerk. Misschien een 

uitdaging om op zondag na de viering koffie te 

blijven drinken of vrijwilliger te worden van een 

werkgroep die in het Trefcentrum bij elkaar komt.  

Dit nummer komt uit in de periode voor Pasen. Het 

betekent dat we veel aandacht zullen geven aan 

wat toch de kern is van ons geloven, het feest van 

de Verrijzenis van de Heer. Pastoor Marco zal zijn 

bijdrage leveren met het oog op Pasen. Ook diaken 

Jeroen en catechiste Elly helpen ons bij onze weg 

naar Pasen. Er is informatie over de Vastenactie. 

Een van de Lourdesgangers heeft foto’s en tekst 

gestuurd rondom de kruisweg. Misschien een hulp-

middel bij stille momenten in de Veertigdagen tijd.  

Bij bezorging van dit blad, ontvangt u informatie 

over de actie Kerkbalans. Verder vragen we extra 

uw aandacht voor het rooster van de vieringen. 

Voor sommige vieringen zult u naar een van de 

andere parochies in onze regio moeten gaan. Maar 

dat is tegelijk dan ook een extra mogelijkheid om 

het samen-kerk-zijn in de praktijk te brengen.  

Ria heeft weer een gesprek gevoerd met een van 

onze parochianen. De afgelopen weken hebben we 

ook afscheid genomen van enkele medeparochia-

nen. We kijken terug op wat zij voor hun familie en 

ook de kerk van Uithoorn hebben betekend. Er is 

de speciale bijdrage voor de kinderen en u wordt 

geïnformeerd over de gezinszondagen.  

Namens de redactie van Emmaüs Informatie, 

Tom van Meijgaarden
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Pasen doen wij samen 

Beste parochianen,  

Nu wij het feest van Pasen naderen, komt mij in 

gedachte een Bijbels vers uit psalm 116: ‘Kom weer 

tot rust, mijn ziel, de HEER heeft naar je omgezien. 

Ja, U hebt mijn leven ontrukt aan de dood, mijn 

ogen gedroogd van tranen, mijn voeten voor 

struikelen behoed. Ik mag wandelen in het land 

van de levenden onder het oog van de HEER’. Deze 

mooie woorden verwijzen naar een ervaring – om 

zo te zeggen – van ‘dood en verrijzenis’. De 

psalmist ervaart een moment van ontmoediging en 

wordt daarna weer door God getroost. Hij mag 

weer ‘wandelen in het land van de levenden’.  

Deze ervaring – hoe simpel het ook mag zijn – is 

wat de wereld juist mist. Niet zozeer een moment 

van opluchting of van rust, maar wat nog 

wezenlijker is: een moment van troost ‘onder het 

oog van de Heer’. Weten dat de Heer van ons 

houdt, dat Hij ons vergeeft en dat Hij zich over ons 

ontfermt, is het belangrijkste dat een mens in zijn 

leven kan ervaren. En dit is juist wat de wereld 

mist: God die naar ons kijkt en ons op de weg van 

het leven leidt. Dit alles gebeurt op Pasen.  

In de nacht van Pasen wordt de armzalige mens 

door God gezocht en getroost. Wij gaan de nacht 

van Pasen binnen na de rust van stille zaterdag – 

een dag van stilte, omdat de wereld zonder Jezus 

‘goddeloos’ en daardoor ‘hulpeloos’ is. In die nacht 

worden wij naar ‘het land van de levenden’ 

gebracht, wat voor het volk van Israël het beloofde 

land was, maar voor ons de Verrijzenis is. Als Jezus 

opgestaan is is de macht van de dood overwonnen. 

Het feest van Pasen is niet individualistisch; Pasen 

wordt altijd door een gemeenschap gevierd, zoals 

Jezus op Paaszondag verscheen aan de leerlingen 

die bijeen waren. 

 

Het afgelopen jaar  

is een nieuw beleid ingevoerd. De drie vieringen 

van het Triduüm van Pasen – namelijk Witte 

Donderdag, Goede Vrijdag en de Paasnacht – 

vormen een eenheid. Alleen priesters mogen 

tijdens deze vieringen van het Triduüm voorgaan. 

Als priesters van deze regio hebben wij dus 

gekozen om hieraan niet te gaan ‘knutselen’, door 

het Triduüm te versplinteren in een puzzel van 

vieringen op verschillende locaties. Wij willen als 

priesters de eenheid van dit Triduüm onder-

strepen, door het maar op twee locaties volledig te 

vieren. Dat betekent: twee parochies waar Witte 

Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake plaats 

zullen vinden.  

Om de verschillende locaties van de regio niet te 

benadelen, hebben wij voor een jaarlijkse roulatie 

gekozen. Afgelopen jaar viel het lot op Uithoorn en 

Kudelstaart, terwijl dit jaar De Kwakel en Aalsmeer 

aan de beurt zijn. Op Paaszondag zullen er dan 

weer gewoon in alle kerken vieringen zijn. Dat de 

eigen kerklocatie met de paaswake gesloten is, kan 

voor velen traumatisch zijn. Maar er is een andere 

manier om hiernaar te kijken: de gemeenschap 

viert elders. Niemand kan zeggen dat ‘dit jaar onze 

kerk geen Paaswake heeft’. Pasen wordt gevierd! 

Het gaat nu alleen om de locatie.  

Wij snappen dat dit voor velen een moeilijk beleid 

is, maar wij leggen dit probleem in de handen van 

de Heer, en wij vragen dat Hij met Pasen ons komt 

troosten, en dat Hij ons zal helpen om de 

blijdschap van Pasen in onze harten te ervaren. 

Ik wens jullie allen een goede veertigdagentijd en 

straks een Zalig Paasfeest. 

Pastoor Marco 

De viering van Witte Donderdag, de 

avondviering op Goede Vrijdag en de 

Paaswake zijn in de St. Jansgeboorte 

kerk in De Kwakel en de Karmelkerk in 

Aalsmeer. In onze kerk zijn dan geen 

vieringen (maar wel de Kruisweg op 

Goede Vrijdag om 15:00 uur en Pasen). 

Om iedereen de gelegenheid te geven 

alle vieringen bij te wonen zijn er 

intekenlijsten in de hal van de kerk 

gelegd. U kunt hierop aangeven dat u 

bereid bent parochianen mee te 

nemen naar de kerk in De Kwakel voor 

één of meer vieringen. Op een andere 

intekenlijst kunt u laten weten dat u 

met iemand wilt meerijden. Het 

parochieteam brengt u met elkaar in 

contact. 

Rob Woerdeman 
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Diep verlangen 

Elk mens worstelt wel eens met een diep 

verlangen. Een diep verlangen dat we vaak niet 

kunnen of durven benoemen. Een verlangen dat in 

elk mensenhart aanwezig is. Een verlangen dat ons 

steeds opnieuw en onrustig laat zoeken naar 

vrede, waarheid en liefde.  

Dit diepe verlangen is meestal vaag en onzeker. 

Het is vaak zonder richting of duiding. Alleen 

kunnen we dit verlangen niet goed omarmen. We 

hebben de hulp nodig van een ander om woorden 

te vinden voor datgene dat sluimert in ons. Alleen 

in de ander vindt het zijn bestemming. Wie vanuit 

verbondenheid de stem van het diepe verlangen 

durft te horen, zal langzaam maar zeker ontdekken 

dat het God is waar het hart naar op zoek is … Dat 

het God is waar het hart naar verlangt. 

Die ander die we eigenlijk met een hoofdletter 

moeten schrijven, is onder ons even kwetsbaar als 

wijzelf. Johannes zegt als hij Jezus voorbij ziet gaan: 

‘zie het lam Gods!’ (Johannes 1: 36). De Heer leeft 

onder ons, niet als een machtige leeuw of een 

moedige adelaar. Nee, het symbool voor de Heer is 

dat van weerloosheid en van zachtmoedigheid. 

Jezus is zichzelf opofferende dienstbaarheid; 

dienaar van God en van de mensen.  

Op de vraag van de leerlingen ‘waar verblijft gij?’ 

antwoorden Jezus met een uitnodiging ‘kom mee 

en je zult zien’. Maar eigenlijk is het geen 

uitnodiging, tenminste niet een uitnodiging om 

eens een dagje mee te lopen. Nee, kom mee en je 

zult zien betekent hier: kom en hoor bij mij. Wordt 

mijn leerlingen; laat mij jullie vrienden noemen. 

Het is de uitnodiging tot verbondenheid die zo 

nodig is voor ons mensen om een antwoord te 

vinden op ons diepe verlangen.  

Maar stel dat we het antwoord van Jezus wel 

zouden opvatten als een uitnodiging. En stel dus 

dat wij een dagje mee zouden mogen lopen met 

Jezus; wat zouden we dan meemaken? Wat zou 

ons opvallen? Ik denk dat we aan het eind van de 

dag twee dingen geleerd zouden hebben. Ten 

eerste over de liefde tussen Jezus en de Vader. En 

ten tweede de liefde en de zorg van Jezus voor de 

gekwetste mens. Als eerste de liefde tussen Vader 

en Zoon. Jezus spreekt regelmatig over en met de 

Vader. Zij zijn ten diepste met elkaar verbonden.  

Als wij zelf bidden tot onze Vader, veronderstelt 

dat eenzelfde liefdevolle relatie. Onze God is een 

hartelijke Vader die dicht bij ons hart wil wonen. 

Het is geen afstandelijke en onbereikbare Eeuwige, 

maar een zorgzame, nabije bron van ons bestaan. 

Jezus laat ons zien en begrijpen dat hoe zwak en 

klein wij ook zijn, de Vader ons altijd liefheeft en 

ons nabij is. Kostbaar zegt Hij, ben jij in mijn ogen. 

Mensenkind, ik heb je lief! 

Onderweg met Jezus zal ons ook opvallen dat Zijn 

gebed tot de Vader een gebed is van dankbaarheid. 

Dankbaarheid voor het leven en de taak die hij 

mocht ontvangen van zijn liefdevolle Vader. Als wij 

onze verbondenheid met de Vader willen eren, kan 

dat alleen als ons hart ook overstroomt van 

dankbaarheid voor het leven dat we elke dag 

opnieuw ontvangen.  

Natuurlijk niet alles lukt ons en niet alles gaat goed. 

Toch zijn er duizend keer meer redenen om 

dankbaar te zijn voor het goede dat ons is gegeven 

dan om bitter te zijn over wat ons niet lukt of wat 

ons overkomt. 

Tot slot nog een paar woorden over het tweede 

dat ons zal opvallen; dat Jezus zeer dienstbaar is 

ten opzichte van ons mensen. Meelopend met 

Jezus zal opvallen zijn liefdevolle en dienstbare 

zorg voor de gekwetste, de eenzame, de arme, de 

zondaar en de onaanraakbare. 

Verbondenheid met Jezus betekent dat ook ons 

hart en onze handen dienstbaar moeten zijn; 

dienstbaar zonder onderscheid te maken tussen 

mensen. Dat is niet zo eenvoudig … als mens 

hebben wij onze sympathieën en voorkeuren. 

Maar juist in de verbondenheid met Jezus 

verdwijnt dit naar de achtergrond en kunnen we 

echt kiezen om broer en zus te worden van 

anderen, ook van kleinen en zwakken.  

‘Kom dan mee en je zult zien,’ zegt Jezus ons. Het 

diepe verlangen in ons hart, vaak zo onuitspreek-

baar, vindt een thuis bij de Heer door wie wij 

geliefd worden. En vanuit deze liefde mogen we 

onszelf delen met ieder op ons levenspad.  

In vreugde en met voldoening.  

En in grote dankbaarheid.  

Kom, ga mee! 

Diaken Jeroen Hoekstra 



 

5 

Boeteviering op 26 maart 
Dinsdag 26 maart in de Goede Werk zal in plaats 
van de mis van 19:00 uur, een parochiële 
boeteviering plaats vinden. De aanwezigen zullen 
een gelegenheid krijgen om de vergeving van God 
te ontvangen, naar het Woord van God te luisteren 
en geïnspireerde kerkliederen te zingen. 

Pastoor Marco 

Ziekenzalving op 7 april 
De viering van de ziekenzalving ging op zaterdag 
9 maart niet door, vanwege te weinig aanmeldin-
gen. Het is verplaatst naar de zondag van de God-
delijke Barmhartigheid op 7 april. Tijdens de heilige 
mis van 11:00 uur zal de pastoor na de preek het 
sacrament toedienen aan mensen die het wensen. 

Pastoor Marco 

Meimaand – Mariamaand 

Op de woensdagavonden in de meimaand gaan we, zoals gewoonlijk, weer de rozenkrans bidden.  

U bent daarbij van harte welkom. We komen samen op: 1, 8, 15, 22 en 29 mei om 19:00 uur.  

Samen bidden rondom Maria geeft ons een gevoel van verbondenheid. We bundelen de kracht van het gebed! 

Marlies van der Lelij 

En nu … op naar Pinksteren 

Een lastig feest ‘PINKSTEREN’, wat hebben we aan dat 
feest? Als gelovige zou ik zeggen: ALLES!  
Oké, het grote feest Pasen vieren we, daarna gaan we 

weer over tot de orde van alledag. Is het kerkelijk ge-

beuren dan afgelopen? Op naar de grote vakantie. Punt! 

Ik zou u willen aansporen om uit te zien naar het feest 

van Pinksteren. Hèt feest voor ons mensen hier op 

aarde. Waarom? Jezus beloofde na zijn hemelvaart ons 

niet alleen te laten, Hij beloofde een krachtbron: de 

Heilige Geest. Ja zult u denken, dat was voor toen. Nee ik 

verzeker u, dat is ook voor ons hier en nu. 

We zingen wel eens het lied: ‘Geest ons kracht’. Nou 

daar heb ik het nu over. Kracht om het leven van hier en 

nu aan te kunnen, maar ook om in ons leven de 

boodschap van Jezus: ‘Heb elkaar lief’ gestalte te geven, 

concreet te maken. Om diè kracht bidden we tussen 

Hemelvaart en Pinksteren (19 mei). Een noveen, 9 dagen 

lang: ‘Kom Heilige Geest’.   

In diè kracht kan het tot ons komen, 

het Koninkrijk waar we in het onze Vader om bidden.  

Wees eerlijk, daar verlangen we toch allemaal naar. 

Dus: KOM HEILIGE GEEST! 

Marlies van der Lelij 

P.S.  Elke eerste maandagavond van de maand kunt  

u meevieren met onze gebedsgroep Emmaüs. 

Bedevaart Hey Klooster op 22 juni 
SAVE THE DATE: zaterdag 22 juni willen wij een kleine parochiale bedevaart organiseren, met als bestemming 

Hey klooster in Nieuwe Niedorp waar de pastores hebben gestudeerd. Daar zullen wij de gemeenschap ont-

moeten van studenten en vrijwilligers die er woont, en onder het genot van hapjes en drankjes een rond-

leiding krijgen om de inspirerende ruimtes van het klooster te leren kennen.  

Geeft u nu alvast op via de intekenformulieren in de kerk, of bij mij!     Pastoor Marco  

 
Vierde statie: Jezus ontmoet zijn moeder. 

Maria staat aan het begin van Jezus´ leven. 
En ook hier is zij, in deze uren van pijn en smart. 

Ze moet zich machteloos hebben gevoeld. 
En tóch is zij er. 

Ze spreken geen woord.  
Wat zouden ze ook zeggen? 

Hun ogen vinden elkaar  
en Jezus vindt kracht om verder te gaan. 

Maria is het symbool  
van alle moeders in de wereld die lijden 

omwille van hun kinderen,  
gestorven, verdwenen, in grote problemen. 

Een moeder volgt haar kind in pijn en vreugde; 
zij gaat niet op de vlucht voor verdriet.  

Ze wil er gewoon zijn, ook zonder woorden,  
en laat haar hart spreken. 
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Paters Maristen allen in Hulst 
In de afgelopen jaren zijn overleden de paters 

Walter Poppe en Joop Reurs, die beiden langere 

tijd in Uithoorn werkzaam zijn geweest. Door ook 

andere overlijdens of het elders gaan wonen in 

verband met de gezondheid van betrokkenen, 

kwam er redelijk wat ruimte beschikbaar. Pater 

Wim van Broekhoven (81), die voorheen vanuit 

Uithoorn werkzaam was in het Schiphol pastoraat 

en ook de Spaanstaligen in Amsterdam, is 

inmiddels opgenomen in het nabij gelegen 

verpleeghuis ‘De Blaauwe Hoeve’. 

Nu wonen op de Zandstraat 10 te Hulst (4561 SC) 

de paters Siebo Leppen (96), Tonny Verbraeken 

(80) en pater Ad Blommerde (79). De communiteit 

is onlangs uitgebreid met drie medebroeders, die 

ook allen in Uithoorn hebben gewerkt: de paters 

Bernard Jeunink, Jan ter Braak, die vanuit Enschede 

komen, en Jan Hulshof uit La Neylière (hoofd-

vestiging van de Maristen wereldwijd, Frankrijk).  

Zij ervaren dat de oude dag met gebreken komt. 

Het betekent, dat zij slechts in zeer beperkte mate 

beschikbaar kunnen zijn voor pastorale diensten. 

Hun leven wordt nu vooral gekleurd door samen 

bidden, samen het leven van alledag delen en voor 

elkaar zorgen. Ze voelen zich rijk door een vaste 

groep van vrijwilligers, die hen ondersteunt, en de 

thuiszorg die elke dag komt voor degenen die het 

nodig hebben. 

Als je iets wilt ervaren van wat hun communiteit 

inhoudt, kun je het beste even na tien uur 

‘s ochtends binnenlopen, dan zitten ze allemaal 

samen aan de koffie met – vaak versgebakken – 

cake. Of nog beter: je kan een tijdje komen 

logeren. Er is voldoende ruimte voor gasten om 

deel uit te maken van deze gemeenschap van 

religieuzen en leken (en om te genieten van het 

mooie stadje Hulst met zijn middeleeuwse 

stadswallen en prachtige gotische basiliek). 

Bovenstaande is ontleend aan een artikel van Ad 
Blommerde in De Schakel, het blad van de paters 
en fraters van de Maristen.  

Herman van Bemmelen

Ter Inspiratie 
Waar denkt u aan bij vasten? Aan honger hebben 

en moeizame dagen? Aan afzien en narigheid? 

Hebt u levendige herinneringen aan strenge 

vasten-voorschriften of kent u slechts de verhalen 

van uw grootouders die steevast gaan over het 

vastentrommeltje en slechts één volledige maaltijd 

per dag? Wij hebben sinds de jaren ’60 nogal wat 

vasten-gebruiken losgelaten in onze katholieke 

traditie. Met verbazing, maar ook met ingehouden 

bewondering kijken we naar de moslims die tijdens 

de Ramadan de hele dag vasten. Ook het joodse 

geloof, het boeddhisme en het hindoeïsme kennen 

vasten-rituelen. Rituelen die tot doel hebben om 

tot inkeer te komen, en dichter bij jezelf, dichter bij 

de ander en dichter bij God.  

Ergens in je achterhoofd weet je dat het voor jezelf 

ook wel gezond is om eens met wat minder te 

doen. Een beetje soberder te leven. En daardoor 

bewuster om te gaan met jezelf en het leven, met 

je omgeving en met God. Is vasten een sombere 

aangelegenheid? Is de vastentijd een tijd zonder 

vreugde? Helemaal niet! In de bergrede (Matteus-

evangelie) zegt Jezus: Wanneer je vast, zet dan 

geen somber gezicht: maar zalf je hoofd en was je 

gezicht zodat het bij mensen niet opvalt dat je vast. 

Maar wel bij je Vader die in het verborgene ziet ... 

De vasten kan een tijd zijn om te minderen. Minder 

drinken of roken en meer gezond eten, minder je 

auto gebruiken en meer bewegen, minder compu-

ter, telefoon of tv en meer warme begroetingen. 

Minder ‘social media’ en meer echte ontmoetin-

gen. Minder negatief zijn en wat meer lachen! 

Ieder kan daarin zijn eigen keuzes maken. Kies iets 

wat haalbaar voor je is en waar je de zin van inziet.  

Het is mooi om die zes weken voor Pasen zo te 

gebruiken. Laten we elkaar daarin steunen en 

bemoedigen. De vastentijd begon op woensdag 

14 februari. Met het ‘halen van het askruisje’ 

maken we met elkaar een duidelijk begin! De 

zondagsvieringen ondersteunen je op deze weg 

naar Pasen. Zo wordt het een tijd van bezinning. 

Een tijd om het met wat minder te doen. Dan kun 

je tijd, geld en aandacht delen met mensen die dat 

nodig hebben, ver weg of heel dichtbij.  

Op www.vastenactie.nl kunt u zien hoe andere 

mensen de vastenactieperiode invullen. Als u wilt, 

kunt u uw manier daar ook delen.  

Even minderen … voor een ander! 

Elly van Rooden 
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Vastenactie – 2024 
Dit jaar richt de Vastenactie zijn aandacht op een 

landbouwproject in de districten Bikita en Gutu in 

de provincie Masvingo, gelegen in het zuidoosten 

van het Afrikaanse land Zimbabwe. Deze districten 

hebben ernstige last van klimaatverandering zoals 

langere droge periodes en anderzijds overstromin-

gen en cyclonen. De bestaanszekerheid van de be-

volking wordt hierdoor ernstig bedreigd. Om dit te 

verbeteren onderneemt Vastenactie het volgende: 

Het boren van 4 waterputten, elk voorzien van een 

pomp die op zonne-energie werkt. Bij elke put 

wordt een grote 5.000 liter wateropslag tank 

geplaatst. Bij elke waterput wordt een gemeen-

schappelijke moestuin aangelegd. Uiteraard wordt 

de lokale bevolking actief betrokken bij de instal-

latie van de putten en tuinen. Ook wordt er 

instructie gegeven over het onderhouden en 

repareren van de pompen en in het beschermen 

van de tuinen tegen wilde dieren. 

Het geven van trainingen in traditionele en agro-

ecologische landbouw technieken.  

Het geven van trainingen in waterbeheer en hygië-

ne rondom de waterputten en wateropslagtanks. 

Het opzetten van naaigroepen voor vrouwen en 

jongeren waar zij instructies, naaimachines en 

startmaterialen ontvangen. Door het maken en 

verkopen van kleding kunnen zij extra inkomen 

verwerven. Vrouwen worden bewust gemaakt van 

hun rechten.  

In totaal zullen  

1.360 vrouwen en 500 mannen en jongens bij dit 

project worden betrokken. Indirect zullen naar 

schatting 5.600 mensen van dit project profiteren. 

De Vastenzakjes met informatiefolder zijn bij dit 

nummer van het parochieblad bijgevoegd. Wij ho-

pen op uw warme belangstelling voor dit project. 

Wanneer u financieel wilt bijdragen aan de Vasten-

actie, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden: 

1. Overmaking per bank-/giro-overschrijving 

rechtstreeks naar rekeningnummer NL21 INGB 

0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie te Den Haag. 

2. Het Vastenzakje met bijdrage (contant of bank-

/giro-overschrijving) deponeren in het offer-

blok op de tafel in de hal van de kerk, of in de 

brievenbus van de pastorie van De Burght. 

3. Het ‘machtigingsformulier voor eenmalige 

incasso’ dat vastzit aan het Vastenzakje, recht-

streeks zenden naar de Vastenactie te Den 

Haag of deponeren in het offerblok op de tafel 

in de hal van de kerk, of in de brievenbus van 

de pastorie van De Burght. 

4. Via de QR-code op de folder, of die op het 

Vastenzakje, direct doneren op de website van 

de Vastenactie. 

De M.O.V. Groep zorgt in geval van mogelijkheid 2. 

en 3. hierboven, voor gezamenlijke verzending 

naar de Vastenactie te Den Haag. 

Voor de goede orde vermelden wij dat het 

Vastenzakje NIET bij U thuis wordt opgehaald. 

M.O.V. Groep, Uithoorn 
 

Voedselinzameling Witte Donderdag 28 maart 
Op Witte Donderdag is er in het kader van het 

Paastriduüm in onze regio een eucharistieviering in 

Aalsmeer om 19:30 uur en in De Kwakel om 

19:00 uur. In beide kerken vindt dan een voedsel-

inzameling plaats.  

In de Karmelparochie is het inmiddels een traditie 
om voedsel in te zamelen dat tijdens de offerande 
aangeboden wordt; doen zoals Hij deed, breken en 
delen. Met deze actie tonen we ons solidair met 
hen die het minder hebben en een extraatje goed 
kunnen gebruiken. Door de alsmaar stijgende 
prijzen en inflatie is het voor steeds meer mensen 
moeilijk om rond te komen.  

U kunt bij de Witte Donderdagviering houdbare 

voedingsmiddelen, zoals groenten in blik en pot, 

suiker, koffie, thee, rijst en pasta etc., meebrengen 

naar de kerk. Het ingezamelde voedsel wordt 

verdeeld over de Voedselbank, de daklozen die 

Broeder Wim Ernst regelmatig bezoekt en anderen 

die het minder hebben. Wij rekenen op uw gulle 

bijdrage! 

Diaconie Karmelparochie en  

Parochie St. Jans Geboorte 
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Wij hebben alleen maar ‘bijzondere’ parochianen 
Dit keer een interview met een dynamische vrouw, 

zeer betrokken bij de kerk, en met een kijk op het 

geloof, die zeer doordacht en niet alledaags is! Wat 

ben ik blij dat ik dit interview mag afnemen. 

Naam Ingeborg Destellirer- Blankenstein 
Geboren 2 november 1975 
Gehuwd met Sebastiaan 
Kinderen dochters Sarah en Emma 
Hobby’s Knutselen en zingen 
Beroep Systeem/relatie therapeut 

Ouderbegeleider in jeugdverslavingszorg 

Wanneer werd je parochiaan van deze parochie? 
Officieel rond 2019 denk ik. Eigenlijk ben ik via 

‘omwegen’ opnieuw kerkelijk verbonden geraakt. 

Ik ben katholiek van huis uit. Ik ben gedoopt, heb 

communie gedaan en ben gevormd. Daarna ben ik 

niet meer echt zelf verbonden geweest met de 

kerk. Ik heb het nooit helemaal losgelaten, maar ik 

was niet praktiserend meer.  

Ik ontmoette uiteindelijk mijn man en mijn schoon-

vader was Joods. Hij is één van de kinderen die in 

de oorlog door Süskind uit de Joodse schouwburg 

is gered. Hij is geadopteerd en uiteindelijk katho-

liek gedoopt. Mijn schoonmoeder is Hervormd en 

mijn man ook. Zij hebben een sterke connectie met 

het Jodendom maar zijn niet praktiserend. 

Ik heb mijn geloof nooit losgelaten maar ik heb wel 
moeten zoeken naar mijn manier van verbinden. 
Dat zit hem voor mij onder andere in de connectie 
met een fijne gemeenschap en een pastoor, maar 
ook in zingen, praten en nadenken over hoe het 
geloof in deze tijd een plek kan hebben en 
nageleefd kan worden. Zonder oordeel - of naar 
aanleiding van eigen ervaringen - zonder angst. 

Toen ik ging trouwen wilde ik dat persé in de kerk 
doen. Dit zaadje was immers bij mij gepland, maar 
het voelde ook niet compleet als ik God niet zou 
betrekken in dit ritueel. Maar dat betekende dat ik 
me zelf ook weer actief zou moeten verbinden. 
Uiteindelijk ben ik na contact met Pastoor Woolde-
rink - met speciale toestemming van de Bisschop - 
getrouwd in de Schanskerk. Op zijn vraag waarom 
ik in de kerk wilde trouwen als ik niet verbonden 
was, heb ik gezegd: Om weer ‘ja’ te kunnen zeggen 
tegen de kerk. En dat heb ik van harte gedaan. 

Toen de Schanskerk net na ons huwelijk sloot, 
kwam ik in De Burght terecht. Op zekere dag zei 
mijn dochter: ‘Mam ik wil wel als kerstzanger 
meezingen bij OpMaat, ga je mee?’  
Zingen en muziek zijn heel belangrijk voor ons … 

Zo werd ik van ‘reizende kerkganger’ spontaan 

actief betrokken. Ik vond: als mijn kinderen betrok-

ken willen raken, dan wil ik zorgen dat ze dat goed 

kunnen doen. We hebben als gezin veel met de 

kids in de bijbel gelezen en ze zijn op latere leeftijd 

alsnog gedoopt en hebben de Eerste Heilige Com-

munie gedaan. Onze oudste van 12 is afgelopen 

jaar ook gevormd. Echter, zij neemt nu afstand van 

de kerk. Zij kent God en God kent haar. Hier is ook 

het zaadje gepland. Als het Zijn bedoeling is dat ze 

actief in de kerk wordt, dan wordt zij vanzelf terug-

geleid. Dat is bij mij immers ook gebeurd.  

Ben je lid van werkgroepen?  
Ik ben lid en secretaris van het Emmaüskoor, 

koorouder voor de kinderen van OpMaat. En ik 

maak deel uit van de werkgroep Gezinszondagen. 

Ook ben ik betrokken bij de organisatie van de 

werkzaamheden van Palmpasen.  

Kies je vanuit je geloof voor vrijwilligerswerk? 
Deels wel. Toen onze oudste haar Communie deed 

kregen we een mosterdzaadje. In de preek kwam 

ter sprake dat we met elkaar moeten groeien. We 

hebben het geplant, het werd een behoorlijk flinke 

boom. Ik voelde het een beetje als mijn taak het 

‘groeien in verbondenheid’ over te brengen. Via de 

gezinsvieringen willen we met kinderen, ouders en 

wie maar wil (liefst de hele kerkgemeenschap) 

verbonden zijn. Dat proberen we te visualiseren. 

Hoe maak je ingewikkelde materie toegankelijk 

voor de kinderen? Zo hadden we vorig jaar het 

thema ‘Exodus’ als rode draad en daaruit hebben 

we toen het interactieve wandkleed gemaakt. Dit 

jaar staat het verhaal van Genesis centraal en 

hebben we de hoepels met het ‘forest of live’ 

ontwikkeld om de verhalen en lessen levend te 

maken en vooral toegankelijk voor alle leeftijden. 

Ik vind dat mosterdzaadje een geweldig metafoor. 

Op welk gebied dan ook: we moeten groeien. Oud 

of jong maakt niet uit, er zijn veel situaties waarin 

wij in verbondenheid met elkaar moeten omgaan. 

Speelt geloof in je werk een rol? 
Ja, mijn cliënten hebben allerlei achtergronden, 

zowel cultureel als religieus. We praten over 

zingeving, geloofsbeleving, gewetenskwesties! Hier 

gaat het vooral over verbinding: met jezelf, met je 

ouders, met je netwerk en met dat wat zin geeft. 

Religie speelt vaak geen rol meer in het leven van 

jongeren, daar waar dat voor ouders nog wel zo is. 

Elkaar weer vinden is erg belangrijk voor herstel. 
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Maar hoe vind je elkaar als je bijvoorbeeld op dit 

gebied erg ver uit elkaar ligt? Religieuze herken-

ning vind ik belangrijk dus geef ik aan dat ik 

katholiek ben. Geloof hoort immers bij me. Maar ik 

wil daarmee ook vooral een drempel laag maken 

en laten weten dat praten over geloof kan! Dat 

geeft mij in het team een unieke positie. 

Ken je het gevoel van een geloofsbeleving; waren 
er momenten waarin je God dichtbij ervaarde? 
In de periode voordat ik weer verbonden raakte bij 

de kerk was ik vooral zoekend, boos en teleurge-

steld. Ik zat eens ‘actief’ denkend in een viering in 

de kerk. Op een gegeven moment voelde ik alsof er 

een zwaard uit mijn handen werd genomen, zo 

van: je hoeft niet te vechten. Het is goed zo, de 

tranen liepen me over de wangen’. Een tweede 

keer dat ik het echt voelde was onderweg in de 

auto. Ik bad: God, U hoeft niet voor mij te zorgen, 

maar zorgt u alstublieft voor mijn man en mijn 

kinderen, die me door U als cadeau gegeven zijn. Ik 

voelde me opeens heel rustig en het was goed. 

God zou voor mij, mijn man en de kids zorgen. 

Vind je ‘geloof overbrengen’ op je kinderen lastig? 
Over het geloof vertellen vind ik niet moeilijk, het 

VOELEN van het geloof overbrengen vind ik lastig. 

Ik denk dat ik ze genoeg meegeef. We helpen ze bij 

vragen over geloof in de dagelijkse dingen. Bij 

vreugde en verdriet, bij oorlog en vrede. Ik kan het 

zaadje alleen planten en water geven. Of het gaat 

groeien en op welke manier, is niet in mijn handen. 

En als je kind afstand neemt van de kerk? 

De basis is God leren kennen. Daarna vertrouw ik 

op God hen te leiden bij het kiezen. Ik blijf ze 

uitnodigen, vertel wat ik doe, dwing niet. Dat heeft 

bij mij ook niet gewerkt. 

Zitten jij en je echtgenoot op één lijn? 
We zitten absoluut op één lijn. We hebben er veel 

over gesproken en Sebastiaan staat er helemaal 

achter dat wij de kinderen katholiek opvoeden. Hij 

is als gezegd hervormd, zijn vader Joods. Daardoor 

hebben onze gesprekken een breed spectrum. 

Voel je vrij om op indringende vragen al dan niet te 
antwoorden ... Is euthanasie bij jou bespreekbaar? 
Ja het is bespreekbaar. Jij bent een onderdeel van 

de Schepping. Adam en Eva moesten goed voor 

elkaar, zichzelf en de tuin zorgen. Soms kan dat 

‘zorgen voor’ haast niet meer. Naar mijn mening is 

het zelfbeschikkingsrecht ook door God gegeven. 

Liefde is horen wat iemand zegt, ik luister en maak 

met de ander een afweging. 

Dat zelfde geldt voor abortus? 
Ik vind dat lastig. De omstandigheden bepalen 

mede de keuze. Ik heb niet het gevoel dat ik voor 

rechter speel als ik mijn mening hierover geef. 

Door mijn werk zie en hoor ik zo verschrikkelijk 

veel problemen. Dan zie je soms echt geen warm 

gewenst nestje, voor een kleine. Maar abortus mag 

niet dienen als voorbehoedsmiddel. 

Evenals het onderwerp wel of niet zwanger raken. 

Hoever moet je ethisch kunnen/willen gaan? Het 

zijn best moeilijke onderwerpen. Ik vind dat een 

ieder daar voor zichzelf een weloverwogen keuze 

in moet maken. Je moet immers zelf verder met de 

consequenties van de keuze. Ik vind dat het niet 

mijn plek is, welke keuze dan ook te veroordelen. 

Ook zo een moeilijk punt: geloof en scheiden … 
Geloof was bij ons niet de bindende factor. De 

basis is bij ons … we gaan ervoor! Wat er ook 

gebeurt, we redden het samen, we zijn elkaars 

maatjes. De belofte van trouw hebben we hoog in 

het vaandel namelijk. Geloof is uiteraard een 

onderdeel van mijn leven, ik kan de vaardigheden 

door mijn geloof verkregen, in mijn leven van 

alledag te gebruiken.  

Ben je door de situatie in de wereld weleens boos? 
Ik ben boos op God geweest. Boos blijven, daar kan 

ik niets mee. Toen ik daar los van kwam, kreeg ik 

ruimte om te verbinden. In de binnencirkel van het 

leven hoop ik in de ruimte waar ik wel iets kan 

doen, iets te kunnen betekenen voor anderen 

opdat zij verder kunnen. Op de grote ‘boze’ wereld 

heb ik zo weinig invloed. De jeugd houd me wel 

wakker en ik hoop nieuwe zaadjes te planten. 

Je bent zeer sociaal ingesteld, kost dat moeite? 
Nee, het kost me geen moeite sociaal te zijn. 

Franjes zijn niet interessant. Boosheid laat ik graag 

los, vergeving is hoofdzaak. Een van de belang-

rijkste dingen is goed communiceren. Laat dat nu 

net een belangrijk onderdeel van mijn beroep zijn, 

maar het is ook oprecht één van de lastigste 

dingen. Want wanneer is communicatie goed?  

Waar wil je nog aandacht voor vragen? 
Extra aandacht voor de gezinsdagen! Let wel dat is 

niet alleen voor gezinnen maar voor iedereen die 

graag bij kerk en geloof betrokken wil zijn. 

Ingeborg heel veel dank voor dit mooie openhartige 

gesprek, zo integer, zo wijs, zo liefdevol … chapeau! 

Veel liefde en geluk voor jou en je gezin! 

Ria van der Werff- Peters 
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In Memoriam

Leo van der Meer 
Geboren 24 maart 1934 

Overleden 22 januari 2024 

Dit In Memoriam is deels  

door hem zelf geschreven. 

Geluk 

Als kind heb ik geluk gehad 

dat ik in een stabiel gezin ben geboren, met een 

zeer zorgzaam en hardwerkende vader en moeder. 

Gebrek aan voeding tijdens en na de oorlog hebben 

wij nooit gehad. Ik was gelukkig en tevreden. Mijn 

jeugd was best goed. 

Ik heb verschillende functies gehad, door de inzet 

en zorg voor mijn werk, ben ik nooit ontslagen, wat 

mij gelukkig maakte. Geluk is ook wat als een rode 

draad door mijn leven liep. Mijn schat, mijn 

Diamond met de naam Francisca Mathezing met 

wie ik 61 jaar getrouwd ben geweest. 

Zij gaf mij zoveel liefde en was nog steeds zeer 

zorgzaam. Zij heeft mij 3 schatten van kinderen 

geschonken en wat een geluk ik ook had met hun 

partners en de kleinkinderen. 

Wij hebben met Pa en Ma heel veel leuke vakan-

ties gehad en de kleinkinderen hebben ook zoveel 

leuke uitjes en dingen met opa en oma gedaan. 

Pa was een hele sportieve man, altijd aan de 

wandel. Praatje hier, praatje daar. Zitten op een 

bankje in de zon met een boekje en zijn appeltje. 

Ook had hij het geluk Gerda te leren kennen, waar 

hij nog 5 mooie jaren mee heeft gehad. Pa was een 

gelukkig man, maar de laatste tijd maakte hij zich 

veel zorgen. 

Pa schreef: Groet iedereen van mij,  

die over jullie vader spreken. 

Mirjam van der Meer  

Datum Overleden (* afscheid vanuit onze parochie) Leeftijd 

15 november Maria Jacoba Koneijnenberg-Scheffer 83 jaar 

1 december (Riet) Maria Vermaas-Klijn* 92 jaar 

23 december (Riet) Maria Theodora Theresia Moorman-Rijnen 95 jaar 

24 december (Sien) Clasina Cornelia Busker-van Vliet* 92 jaar 

27 december Arnold Arie van den Berg 84 jaar 

9 januari (Wim) Wilhelmus Petrus Redegeld 55 jaar 

12 januari Elizabeth Maria Marijnissen-Willemse 90 jaar 

17 januari (Paula) Paulina Reginalda Maria Brink-de Greef 93 jaar 

22 januari (Leo) Leonardus Josephus van der Meer* 89 jaar 

9 februari (Daan) Daniël Maria Joannes van Vliet 86 jaar 

11 februari  Mattheus de Bruijne 74 jaar 

16 februari (Ton) Antonius Petrus Maria Braun 86 jaar 

   

   

Datum Gedoopt Geboren 

10 februari Nathan Sowinski  

zoon van Tomasz Sowinski en Agata Sowinska 

30 september 2023 

11 februari Antonio Gabriele Di Summa 
zoon van Leonardo Di Summa en Michela Carlino 

11 februari 2022 
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Riet Vermaas-Klijn 
Maria (mams)  

17-12-1930 tot 1-12-2023 

Riet werd in 1930 geboren in Wilnis 

als vierde in een gezin van 15 

kinderen, waarvan er 10 volwassen 

zijn geworden. De jaren 30 en de 

eerste wereldoorlog maakten het 

leven niet makkelijk, in het kleine huis. Het gezin 

overleefde met moestuin, kippen,  konijnen, ieder 

eigen taken, het gezin was hecht en vindingrijk. 

Riet was intelligent, vlijtig, netjes en geduldig. Ze  

leerde in de 7e klas voor Coupeuse en leek zeer 

geschikt voor schooljuffrouw, maar haar moeder 

had Riet hard nodig in het gezin en zo was het 

goed. De oudste broers en zussen gingen werken, 

Riet zorgde met oma voor het huishouden, en de 

jongere broers en zusjes. Af en toe hielp zij 

anderen met verstelwerk, waar ze wat eigen geld 

mee verdiende. 

Theo ontmoette zij rond haar 20e op de Kermis. Na 

5 jaar verkering trouwden zij en huurden een 

woning in Uithoorn, in de Van Meetelenstraat. Riet 

bleef haar moeder wekelijks bezoeken.  

Theo droeg zijn Riet op handen, zij regelde naast 

het huishouden alle zaken, contacten en financiën, 

Theo deed het zware werk en de buitenboel. Riet 

was zijn prinses, zijn steun en toeverlaat. 

Riet maakte hun huis praktisch en gezellig, en na 

een jaar kwam: Henk. Haar vader heeft hem nog 

op schoot gehad, maar opa is niet lang daarna 

plotseling overleden op 57 jarige leeftijd. Riet 

kreeg nog 3 kinderen: Ans, Marian en John. Theo 

maakte op de open overloop twee slaapkamertjes, 

verzette de keuken naar een hal bij de achterdeur, 

timmerde een kolenschuur. Het gezin werd nog 

een paar maanden lang uitgebreid met twee 

neefjes toen een lieve tante ziek werd en jong 

overleed. 

Er kwamen altijd kinderen op de werft en over de 

vloer, uit de buurt, van school, andere neefjes en 

nichtjes die ook wel eens wilden logeren. Want 

iedereen vond het gezellig. Theo had een schom-

mel gemaakt, een wip, een speelschuurtje, een 

duwkar en er was ’s zomers een opblaaszwem-

badje. Door zuinigheid en vlijt kon het gezin ook 

jaarlijks op vakantie naar Callantsoog, op de 

camping /boerderij van familie van Muyen. 

Theo hielp daar regelmatig met klussen. Heerlijk 

waren die vakanties in dennenbos, op de hei en 

vooral aan zee. 

Riet maakte graag identieke jurkjes voor haar 

dochters uit kleding van oudere nichtjes, en mooie 

jurken voor zichzelf als er een feestje was. De 

kaartavondjes en verjaardagen met de hele familie 

waren altijd druk en heel gezellig. Er werden herin-

neringen opgehaald en er werd veel gelachen.  

In 1968 verhuisden we naar het hoekje van de 

Tromplaan, waar meer ruimte was en een mooie 

tuin. Riet was altijd bezig, hielp haar schoonouders 

en deed de was voor de buurman. Ze genoot ook 

van stekjes, handwerkjes, puzzelen en grote 

legpuzzels die we met het hele gezin maakten. 

Toen de kinderen groot waren gingen Theo en Riet 

samen op vakantie: busreisjes naar Oostenrijk, 

Duitsland, Italië en meer. Zij genoten opnieuw zo-

dra de kleinkinderen werden geboren van verzor-

gen, voeden, haren wassen, kleertjes maken, sa-

men spelen en spelletjes doen. Wekelijks oppassen 

vonden ze fijn: ‘Je hebt alleen de leuke momenten, 

niet de zorgen’ zei Riet dan, maar zorgzaam was ze 

altijd. Ook als Wijkcontactpersoon (25 jaar). 

In 2010 gingen ze kleiner wonen in de Plesmanhof 

met nieuwe meubeltjes en alles gelijkvloers. Ze 

hebben er 7 jaar heerlijk gewoond. Toen Theo na 

de zomer van 2016 ernstig ziek bleek, hebben wij 

een schema gemaakt zodat er voortdurend iemand 

van ons bij hen was. Na 5 maanden kon het helaas 

niet anders meer en mocht Riet gaan wonen in Het 

Hoge Heem, 10 dagen daarna is Theo overleden. 

Het Hoge Heem was voor Riet eerst een onzekere 

periode van zoeken en vragen, maar al gauw vond 

zij haar plekje en ervaarde steeds meer liefdevolle 

verzorging, aangevuld met dagelijks bezoek van 

kinderen en Ella Bosman voor spelletjes, wandelen, 

optredens in het Restaurant met hapje en drankje. 

Riet werd langzaam minder mobiel, haar woorden 

werden spaarzaam. Soms uitte zij nog een treffen-

de zin, vol wijsheid en humor. Uiteindelijk alleen 

nog ‘Ja’ en een glimlach. De laatste weken sliep zij 

steeds meer en at zij steeds minder, om op een 

nacht voorgoed in te slapen, bijna 7 jaar na paps. 

Riet was eenvoudig en eerlijk, een trouwe echt-

genote, zeer goede moeder en voorbeeldig mens. 

Ans ten Holder-Vermaas 
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Clasina Cornelia Busker-van Vliet 
Geboren in De Hoef op 9 augustus 1931 en 

overleden in de Amstelhoek op 24 december 2023. 

Echtgenote van Martinus Gerardus Busker, 

overleden op 7 maart 2023. 

Sien groeide op als oudste dochter in een gezin 

met drie kinderen. Samen met ouders, Theo en Jan 

vormden zij een harmonieus gezin in De Hoef. 

Sien was leergierig en heeft altijd graag willen 

studeren. Helaas ontbraken daar de middelen 

voor, maar op de huishoudschool heeft ze leren 

koken en kleding maken. Vooral het naaien voor 

anderen had haar hart gegrepen. Ze regelde haar 

eigen werkhuizen door kleding te maken en te 

verstellen voor de boeren in de wijde omgeving 

met de naaimachine achterop de bagagedrager van 

haar fiets. 

Op de fiets heeft ze ook Maarten leren kennen. 

Tijdens een fietstochtje naar de kersenboomgaard 

in Haarzuilens zag zij de man waarmee zij oud 

wilde worden. 

Na de verkeringstijd gingen ze trouwen en samen 

varen. Sien was de hoofdsponsor van hun eerste 

schip ‘Risico’. Door haar zuinige levenswijze kon zij 

de helft inleggen en de andere helft werd geleend 

na goedkeuring door de bankdirecteur én door de 

pastoor uit De Hoef. 

Het varen was zwaar en zeker in combinatie met 

drie kleine kinderen waar Sien op moest letten: 

Ans, Lia en Martien. Toen deze leerplichtig werden, 

kwam er een huisje in de Amstelhoek waar later 

Ton, Ineke, Ron en Peter geboren zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2010 kreeg Sien een pauselijke 

onderscheiding door pastoor Samuel 

voor het 25 jaar lector zijn in de kerk, 

waar zij en wij enorm trots op waren 

en zijn. 

Er was altijd ruimte voor meer mensen in haar 

huis. Vele nichten, neven, tantes en zelfs drie 

Marokkaanse broertjes en zusjes en anderen 

verbleven of woonden een tijd in het gezin. Er was 

genoeg te eten en altijd een luisterend oor. 

Sien was een gelovige vrouw. Haar hele leven heeft 

zij ruimte gemaakt voor het katholieke geloof. Ze 

ging wekelijks naar de kerk, was lector en vaak 

voorganger bij de avondwake. Ze heeft een 

pauselijke onderscheiding ontvangen voor 25 jaar 

lector schap. 

Het uitvliegen van de kinderen en het lege nest 

waren zwaar voor Sien. Gelukkig kwamen er vele 

kleinkinderen en achterkleinkinderen waar ze 

enorm van genoot. Altijd waren er speelkisten met 

poppen, auto's, spelletjes en puzzels. Zelf speelde 

ze graag mee, zittend op de grond, tot op hoge 

leeftijd. 

Ze heeft haar hele leven lang voor iedereen 

gezorgd. Toen Maarten ziek werd, heeft zij hem tot 

de laatste minuut zelf verzorgd. Ze klaagde nooit. 

Ook niet toen het wel eens te zwaar was. Toen hij 

overleed, hoopten wij allemaal dat zij nog jaren 

zou mogen genieten van alles om haar heen.  

Het is anders gelopen. Op 24 december 2023 is 

Sien in het bijzijn van vele liefhebbende mensen 

rustig ingeslapen. 

Wij zullen aan Sien denken als een hardwerkende, 

zorgzame en vooral liefhebbende vrouw, moeder, 

zus, tante en een lieve oma en overgrootmoeder.  

Martien Busker 
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 Parochieblad Emmaüs Informatie 
Eerstvolgende nummer 91 verschijnt in juni 2024 
Kopij inleveren voor 20 mei 2024  
E-mailadres  redactie@emmaus-uithoorn.nl 
Verschijnt 4x per jaar 
Oplage   1:000 exemplaren 
Abonnement gratis voor leden van de parochie 
Foto voorkant Ferdinand Beuse, Uithoorn 
Drukwerk AiMedia, Uithoorn 

Weekblad Parochienieuws 
Op papier In de hal van de kerk 
Digitaal  Gratis abonneren via de website  

Ledenadministratie van de parochie 
Doorgeven Wijziging adres/samenstelling gezin 
  Opname ziekenhuis of verpleeghuis 
  In- of uitschrijven parochie etc. 
Invulformulier via website of secretariaat 
E-mail  ledenadministratie@emmaus-uithoorn.nl 

Uitgave van  R.K. Parochie Emmaüs 
Adres  Potgieterplein 4, 1422 BB Uithoorn 
Website  www.emmaus-uithoorn.nl 
E-mailadres secretariaat@emmaus-uithoorn.nl 
Secretariaat Dinsdag en vrijdag, 9:00 - 12:00 uur 
Telefoon 06 81 29 33 77 
Noodnummer Overige dagen 9:00 - 22:00 uur 

06 53 83 04 14 
Alleen bij ernstig ziek/overlijden 

Pastorale zorg terugbelverzoek via secretariaat 
of via voorganger na zondagviering 

E-mailadres pastores@emmaus-uithoorn.nl  

Misintenties via secretariaat uw voorbede 
voor viering in het weekend 
uiterlijk woensdag doorgeven 

Bankrekening NL42 RABO 0363 5035 01 
Kerkbijdragen NL44 RABO 0363 5507 04 

dag datum tijd Vieringenrooster Emmaüs zang kleur Afwijkende locatie 

za  23-mrt 10:00 Kinderen maken Palmpasenstokken, zie Kom Erbij! Eucharistievieringen: elke zondag om 11:00 uur 
elke dinsdagavond om 19:00 uur en 
Elke woensdag, donderdag en vrijdag om 9.30 uur.  

za  23-mrt 19:00 Woord en gebedsdienst 

di 26-mrt 19:00 Boeteviering 

zo 24-mrt 11:00 Palmzondag: Processie met de palmpaasstokken.  Opmaat Ro/pa   

do 28-mrt 19:00 Witte Donderdag in de Regio Met voedselinzameling    St. Janskerk, De Kwakel 

vrij 29-mrt 15:00 Goede Vrijdag: Kruisweg herdenking lijden van onze Heer Cantor paars   

vrij 29-mrt 19:00 Avondviering met lijdensverhaal en gebeden    St. Janskerk, De Kwakel 

za 30-mrt 21:00 Stille zaterdag: Paaswake met wijding water en vuur    St. Janskerk, De Kwakel 

zo 31-mrt 11:00 Paaszondag Viering van de Opstanding van de Heer Emmaüskoor wit   

ma 1-apr 11:00 Tweede Paasdag stille viering wit   

za 6-apr 19:00 Woord en gebedsdienst       

zo 7-apr 11:00 Beloken Pasen 2e zondag van Pasen/ziekenzalving Debuut wit   

za 13-apr 19:00 Woord en gebedsdienst       

zo 14-apr 11:00 gezinsviering Opmaat wit   

za 20-apr 19:00 Woord en gebedsdienst       

zo 21-apr 9:30 1e Heilige Communie Op Maat wit Urbanus, Nes a/d Amstel 

zo 21-apr 11:00 Eucharistieviering in Uithoorn Cantor wit 
 

za  27-apr 19:00 Woord en gebedsdienst       

zo 28-apr 11:00 5e zondag van Pasen Emmaüskoor wit   

wo 1-mei 19:00 Rozenkransgebed       

za 4-mei 19:00 Woord en gebedsdienst       

za 4-mei 20:00 Dodenherdenking     Thamerkerk, Uithoorn 

zo 5-mei 11:00 6e zondag van Pasen: Nationale bevrijdingsdag Emmaüskoor wit   

wo 8-mei 19:00 Rozenkransgebed       

do 9-mei 11:00 Hemelvaart stille viering wit   

za 11-mei 19:00 Woord en gebedsdienst       

zo 12-mei 11:00 7e zondag van Pasen, Moederdag, Vormselviering  Debuut wit Uithoorn of Nes a/d Amstel 

wo 15-mei 19:00 Rozenkransgebed       

za 18-mei 19:00 Woord en gebedsdienst       

zo 19-mei 11:00 Pinksteren: Nederdaling van de H. Geest Emmaüskoor rood   

ma 20-mei 11:00 Tweede Pinksterdag in de Regio stille viering rood  

wo 22-mei 19:00 Rozenkransgebed       

za 25-mei 19:00 Woord en gebedsdienst       

zo 26-mei 11:00 Drievuldigheidszondag Gezinsviering  Opmaat  wit   

wo 29-mei 19:00 Rozenkransgebed       

za 1-jun 19:00 Woord en gebedsdienst       

zo 2-jun 11:00 Sacramentsdag Emmaüskoor wit   

za 8-jun 11:00 Woord en gebedsdienst       

zo 9-jun 11:00 10e zondag door het jaar Emmaüskoor groen   

za 15-jun 19:00 Woord en gebedsdienst       

zo 16-jun 11:00 11e zondag door het jaar Debuut groen   

za 22-jun  Bedevaart Hey Klooster   Nieuwe Niedorp 

Colofon 
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Eerste Communicanten 

Speurtocht door  kerk 

Onder de enthousiaste leiding van Cock  en Elly 

werd op zaterdag 10 februari voor alle communi-

cantjes van Uithoorn en Nes aan de Amstel met 

broertjes, zusjes en ouders een mooie excursie met 

speurtocht door de Sint Urbanuskerk in Nes aan de 

Amsel gehouden.  

Tijdens de excursie viel het op dat de kinderen en 

ouders aandachtig luisterden, zij waren duidelijk 

onder de indruk van alle historische wetenswaar-

digheden. Tot vreugde van de kinderen werd de 

trap naar de koorzolder beklommen en werd ook 

het grote Adema orgel bekeken. Vervolgens werd 

de speurtocht door de kerk gehouden, de antwoor-

den schreven ze in een handleiding, dat ieder kind 

had gekregen en mee naar huis mocht nemen, om 

thuis nog eens door te nemen.  

Ter afsluiting werden er onder het genot van 

limonade, thee en lekkers, de antwoorden van de 

speurtocht met elkaar doorgenomen. Rond 15:30 

uur ging iedereen weer voldaan huiswaarts.  

Met dank aan Mike Verheggen  

voor het maken van alle foto’s. 

Elly van Rooden 

Presentatieviering 

Zondag 11 februari 

presenteerden zich tien communicanten in onze 

kerk. Tijdens deze viering - welke muzikaal 

ondersteund werd door kinderkoor ‘OpMaat’ -

stelden zij zich voor met het zingen van het lied: 

‘Zeg me je naam … ’  

De namen van de communicanten zijn:  

Teresa, Mila Kenza, Antonio, Raffaele, Giffney, 

Tomás, Rosmarijn, Ryan, Anabella, Samuel.  

Voordat het grote feest van de Eerste Heilige 

Communie op zondag 21 april gehouden gaat 

worden in De Nes, zijn zij nog druk bezig met de 

laatste loodjes van hun voorbereiding, maar gezien 

hun enthousiasme zal het zeker gaan lukken.  

Met dank aan Eric Weijers onze ‘hoffotograaf’ voor 

het maken van de mooie foto’s. 

Paul Goossens en Elly van Rooden 
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Gezinsdagen – Forest of life 

 
In de kerk hangen zeven hoepels, voor elke gezins-

dag één. In elke hoepel wordt een boom 

gevlochten: een ‘tree of life’ … een levensboom 

dus. Deze bomen hebben heel veel symboliek.  

 

 

 

 

De levensboom heeft:  

wortels  geboortegrond, land, voorvaderen 

stam  krachten,  
  eigenschappen die je maken wie jij bent 

takken  wensen, dromen voor de toekomst 

bladeren  de mensen om je heen, je gemeenschap 

vruchten  wat anderen hebben bijgedragen 
  in jouw leven en andersom 

Tijdens de gezinsdagen werken we met verhalen 

uit ‘Genesis’, verhalen over onze oorsprong. In de 

bomen komen deze verhalen terug. Verhalen over 

een aantal betekenisvolle relaties: de schepping, 

Kaïn en Abel, Noach, Abraham, Isaak …  

Op de bladeren schrijven de kinderen en volwas-

senen wat voor hen belangrijk is in hun relatie met 

God. Wat halen zij uit het verhaal van die dag? 

Als alle gezinsdagen geweest zijn, hebben we een 

volledig levensbos: Forest of life! In dit bos ligt 

onze oorsprong verankerd. Met dit bos vertellen 

wij hoe we onze relatie met God betekenis geven.  

De volgende gezinsdag is op zondag 14 april na de 

gezinsviering van 11:00 uur.  

Iedereen is welkom!  

Ingeborg 
 
 
 
 

 

Regionale nieuwsbrief Kom Erbij! 
Al een aantal jaar komt elke 

eerste woensdag van de 

maand een digitale nieuws-

brief uit voor de kinderen, 

jongeren en jonge ouders van 

de parochies in onze regio.  

In de kerken wordt veel voor kinderen georgani-

seerd. Ook zijn er veel enthousiaste kinderen en 

ouders die af en toe graag een bijdrage willen 

leveren. Met deze nieuwsbrief proberen we 

iedereen samen te brengen. In de nieuwsbrief 

staat wat er gebeurt voor kinderen en jongeren: 

korte verslagen, een agenda, oproepen, etc. 

Aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief kan 

per mail [emmaenus@hotmail.com]. De 

nieuwsbrief is altijd terug te vinden op de website 

van de Emmaüsparochie in Uithoorn, zie de QR-

code hieronder. Maar de Kom Erbij! is ook altijd te 

lezen in de hal van de kerk.  

Bart van de Rotten 

Jeugd- en jongerenwerk, 

Emmaüsparochie Uithoorn  

 

 

Klik of scan 

https://emmaus-uithoorn.nl/wordpress/?page_id=602
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